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Pinksteren:

GELOVEN

Ik beloof jullie de Heilige Geest

Wanneer ik denk aan Pinksteren moet ik meteen
denken aan vroeger: Als we uit school kwamen,
dan renden we vaak het huis binnen, een woonhuis
met een schildersbedrijf waar altijd wel wat te doen
was. We riepen eventjes: “Mama, ben je daar?” En
als ze dan maar eventjes riep vanuit de winkel, of
het kantoor of de keuken of van boven dat ze er
was dan renden we alweer naar buiten om te gaan
spelen. We hoefden haar niet eens te ZIEN, het was
al voldoende dat ze er was. Die aanwezigheid, hoe
belangrijk is dat!!

Ik vind deze herinnering helemaal passen bij de
belofte die Jezus in de weken voor Pinksteren
voortdurend doet, namelijk: Ik beloof jullie, Ik zend
jullie de Heilige Geest! Ik blijf achter jullie staan, Ik
blijf aanwezig, ook al ben Ik niet direct zichtbaar.
We hoeven hem niet eens te zien, als Hij er maar
is. Net als mijn moeder wanneer we thuiskwamen.

De Heilige Geest noem ik wel eens de “emotie” van
ons geloven. Hij wil ons in vuur en vlam zetten.
Om in beweging te blijven. Veel gesprekken lijken
alleen maar te gaan over de achteruitgang van het
geloof en van de kerk. Geloof jij nog?... De Heilige
Geest helpt ons niet tegen de muur te blijven staren,
maar te kijken uit het raam. Hij laat ons zien en
voelen dat geloven niet in de eerste plaats iets is van
koude theorie, maar van het hart.

We zien in de Bijbel dat toen de leerlingen ophielden
naar boven te staren, ophielden met piekeren toen
de Heilige Geest de kans kreeg. Want toen zagen
ze de ander met zijn vragen, met zijn verdriet, met
haar enthousiasme. Toen zagen ze de nood in de
samenleving en begrepen ze waar ze nodig waren.
En daarom wil ik besluiten met een gebed om de
Heilige Geest voor onszelf en voor onze wereld,
waar oorlog is, maar waar ook ontzettend veel
goeds gebeurt tussen mensen!

Met hartelijke groet,

Pastoor Harrold Zemann

Een gebed van de bekende monnik Anselm Criin,
de titel is heel toepasselijk:

-

Jij bent een zegen!

Barmhartige en goede God,
zegen ons, de levende stenen,
zegen dit Huis.

Houd uw beschermende hand
over ons uitgestrekt

en laat ons overal uw helende

en liefhebbende nabijheid ervaren.

Laat uw heilige en genezende Geest
binnendringen in de afgronden
van onze ziel.

Heel onze wonden.
Maak levend wat is verstard.
Maak in ons vruchtbaar wat is verdord.

Breng ons in contact

met de bron van zegen,

die in ons welt.

En maak ons zoals we zijn,
tot zegen voor de mensen
die wij ontmoeten.

Schenk ons het vertrouwen
dat U onze wegen zegenen zult.

Ga met ons onze weg,

als geloofsgemeenschap,

als christenen,

als mensen onderweg...

opdat die weg zal leiden

tot steeds grotere levensvreugde,
vrijheid en liefde.

Amen.

\




GELOVEN

Vroeger geloofde ik ...

... omdat het normaal was. Ook mijn omgeving was
katholiek. Ik ben geboren en opgegroeid in Nijkerk
in een katholiek gezin. Ik ging naar de katholieke
basisschool, de pastoor kwam toen nog gewoon langs
op school. In groep 4 deed ik de Eerste H. Communie,
in de eerste klas van de middelbare school heb ik het
Vormsel ontvangen. Ikben ook nog misdienaar geweest.
Alle fases van de katholieke traditie heb ik meegemaakt.
Het geloof hoorde er gewoon bij en als kind ge-
loofde je alle verhalen die verteld werden. Mijn buur-
vriendinnetjes waren over het algemeen protestant.
Ik ging met hen ook mee naar de Bijbelclub De
Rank, dat vond ik heel normaal. Ik ben altijd in
Nijkerk blijven wonen, ook tijdens mijn studie in
Utrecht. Nadat mijn jongste zoon gedoopt is ben ik in
de werkgroep doopvoorbereiding gestapt. En dat doe
ik nog steeds.

Nu geloof ik ...

. dat de verhalen uit de Bijbel nog steeds relevant
zijn. Je komt tot het inzicht dat de verhalen je
vertellen dat je niet kwaad met kwaad moet vergelden,
maar met liefde. Jezus zie ik als de psycholoog, de
hulpverlener van deze tijd, want hij hielp de blinde
zien en de dove horen. Hij ging om met mensen die
het niet zagen zitten, hij hielp hen om positief in het
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leven te staan. Hij ging om met tollenaars en mensen
aan de rand van de samenleving. Met Pasen vieren we
de wederopstanding van Jezus en het eeuwige leven.
Voor mij betekent dit, dat wanneer iemand sterft, hij
of zij verder leeft in de verhalen die over hem of haar
worden verteld. Er worden vandaag de dag nog steeds
verhalen over Jezus verteld en zo leer je Hem kennen.
Zo vertel ik mijn kinderen de verhalen over mijn vader
die niet meer leeft. Zij leren hun opa kennen, ook
al hebben zij hem nooit bewust meegemaakt. En dat
vind ik heel waardevol.

Ik geloof niet meer ...

.. dat er een God is die be-

paald wat op aarde gebeurt.
En dat oorlogen en honger
of ziekte een straf van God
zijn. Hij heeft het beste
met ons voor. Dat wij er
een puinhoop van maken,
zegt meer over de keuzes
die wij maken en de liefde
die wij hebben voor onze
medemens.

Colinda Werkhoven
Nijkerk

Bijpraten over fusie: Vastgoed

Fusie en vastgoed St. Lucasparochie en de St. Maartenparochie

Er worden flinke stappen gezet in de fusiegesprekken.
Ook het onroerend goed zoals onze kerken, landerijen
en begraafplaatsen, is daarbij een belangrijk on-
derwerp. Bestuurders Dimitry Melchiors van de
Parochie St. Maarten en Kees van 't Klooster van de
parochie St. Lucas draaien overuren om dit proces
voor het onroerend goed in goede banen te leiden.

Inhet kadervan devoorbereiding van de fusie tussen de
St. Lucasparochie en de St. Maartenparochie worden
alle eigendommen geinventariseerd, waaronder
landerijen, woningen, pastorieén, begraafplaatsen
en kerken. Zoals in de Lucasbrief en De Mantel van
St. Maarten beschreven, zijn de financiéle zaken
vaak minder zichtbaar. Veel zichtbaarder zijn de

eigendommen zelf. De St. Maartenparochie heeft
met name kerken en pastorieén in bezit. De St. Lucas-
parochie omvat naast de kerkgebouwen en pastorieén,
één kerkhof en 3 begraafplaatsen en landerijen die
hoofdzakelijk door agrariérs gebruikt worden. In beide
huidige parochies bevinden zich gemeentelijke, en
Rijksmonumenten. Hiervoor geldt een zogenaamde
instandhoudingsplicht, waardoor er financiéle midde-
len dienen te worden gereserveerd.

In het kader van de fusie worden alle objecten
geinventariseerd op veiligheid, staat van onderhoud.
Ook alle pacht- en huurcontracten worden samen-
gebracht.

De huidige werkwijzen van de St. Lucasparochie



(bestaande uit 8 locaties) en de St. Maartenparochie
(6 locaties) worden tegen het licht gehouden en
daar waar nodig wordt gebruik gemaakt van elkaars
expertise om de beste werkwijze per onderwerp
te gaan hanteren. Waar de St. Lucas onderscheid
maakt in beheer onroerend goed (huur, verhuur,
pacht) en beheer gebouwen (onderhoud, installaties,
verduurzaming) is in de St. Maartenparochie alles
ondergebracht in één portefeuille.

In de komende periode gaan we na hoe dit te organi-
seren in de nieuwe samenwerking. Dat geldt ook voor
de administratie en de uitvoering van de facturering.
Keesvan’tKloosterzalin het nieuwe bestuur na de fusie
als bestuurslid verantwoordelijk zijn voor de gehele
onroerend goed portefeuille. Maico Kramer heeft per
1januarijl. afscheid genomen als bestuurder van de St.
Lucasparochie. Dimitry Melchiors, thans bestuurslid in
de St. Maarten parochie, zal na de fusie, uiterlijk aan
het eind van de lopende huidige benoemingstermijn
(september 2025), na 8 bestuursjaren afscheid nemen
als bestuurder. In het kader van de continuiteit blijven
Maico en Dimitry beschikbaar als adviseur.

Het onroerend goed waaronder de gebouwen en
landerijen, die enerzijds, ondanks overheidssubsidies
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voor de rijksmonumenten veel geld kosten, en ander-
zijds opbrengsten genereren uit pacht en huur, dragen
ook in belangrijke mate bij aan de instandhouding van
de parochies.

Een doeltreffend zakelijk beheer van het onroerend
is van essentieel belang voor de continuiteit van het
gebruik van het onroerend goed. De betrokkenheid van
lokale vrijwilligers bij het beheer van onze gebouwen,
landerijen en begraafplaatsen blijft een pijler voor een
levensvatbare geloofsgemeenschap, ook na de fusie.

Kees van 't Klooster, Dimitry Melchiors,
onroerend goed, gebouwen, onroerend goed
begraafplaatsen St. Lucas St. Maarten

- Woord van de pastoor -

Wees gegnoet Maria!

Het valt me op dat ik, wanneer ik een kerk bezoek,
meteen op zoek ga naar de Mariakapel. Een gewoonte
die er al van kind af aan inzit: wanneer je klein bent
is niets leuker dan een kaars aansteken. Later heb
ik ontdekt dat het aansteken van een kaars een heel
symbolische betekenis heeft: ik steek een kaars voor
je aan, en zal jouw verhaal neerleggen bij Maria, een
vorm van vriendschap. Ik neem tijd om aan je te
denken.

Mijn grootmoeder was een grote Mariavereerder.

Ik heb het niet van een vreemde. Regelmatig ging ik
op de fiets even naar de boerderij van mijn groot-
ouders. Om 22.00 uur stond mijn grootvader op en
liep naar de klok waar de rozenkrans hing. De hond
wist precies hoe laat het was en ging in de hoek van
de kamer liggen, alsof hij wist: nu krijg ik even geen
aandacht. De rozenkrans werd gebeden, ik deed
mee. En de hele familie kwam langs bij de intenties:
heel oprecht wilden mijn grootouders het wel en wee
van ons allemaal aan Maria voorleggen. Dat maakte
indruk. Wat een groot hart hadden mijn opa en oma,
daar ben ik nog dankbaar voor.

Maria is voor mij een Moeder, en van een echte
moeder, ook van mijn eigen moeder, weet ik dat ze

je nooit zal veroordelen, niets is vreemd van wat je
tegen een moeder vertelt. Ze zullen je nooit uitlachen
en je het allerbeste gunnen. Moeders horen vaak de
woorden achter je woorden: je hoeft geen toneel te
spelen. Dat is toch liefde: de liefde waar Jezus over
spreekt: het beste bij de ander naar boven willen
halen. Maria wijst ons voortdurend op die christelijke
opdracht. Daarom heeft Maria niet alleen een grote
plaats in mijn leven, maar gelukkig ook in het leven
van de kerk. Zij laat namelijk met heel haar persoon
zien dat geloof niet kan bestaan zonder gevoel,
zonder een hart. Geloof kan niet alleen theorie zijn.
Je hart laten spreken, je hart laten zien is minstens
zo belangrijk. Maria laat mij zien dat de Hemelse God
een onderkomen zoekt in het geloof, in de hoop en
zeker ook in de liefde van mensen. Daarom blijf ik
bidden, van harte:

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen

en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Pastoor Harrold Zemann



VIEREN

Datum Lezingen cusac arde cl0 Putte
Vaste vieri Elke do. 9.30 u. 3e wo v.d. maand 4e wo v.d. maand 2e wo v.d. maand
aste vieringen Rozenkransgebed 9.30 u. EV. 9.30 u. EV. 9.30 u. EV.
19.00 GV.
za. 11 mei | |1: Hand. 1,15- PGV
17.20a.20c-26; Cantores
12: 1 Joh. 4,11-16; 11.00 EV. 10.00 GV. 11.00 EV. 9.15 WCV.
zo.12mei | ev:Joh. 17,11b-19 J. Rutgers PGV H. Zemann B. Piepers
Ruach Panta Rhei Pastor Bonus Samenzang
22, 18 mei I11: Gen. 11,1-9; 19.00 EV.
: 12: Rom. 8,22-27; H. Zemann
ev: Joh. 7,37-39 Cantabile
. | I1: Hand. 2,1-11;
20.19mei | .’ , 9.15 EV. 9.15 WCV. 11.30 OV.
. 12: Gal. 5,16-25;
1e Pinkster- J. Rutgers R. Bouwman PGV
ev: Joh. 15,26-27; , .
dag Cantores Cantores t Weitje
16,12-15
. 20 mei
r;eaPink::: I1: Gen. 3,9-15.20 11.00 EV.
" | ev: Joh. 19,25-34 H. Zemann
dag
19.00 EV.
za. 25 mei H. Zemann
I1: Deut. 4,32-34. Cantores
Z0. 26 mei 39-40;
Feést van 12: Rom. 8,14-17; 11.00 EV. 10.00 GV. 10.00 GV.
X ev: Mt. 28,16-20 J. Rutgers PGV PGV
de H. Drie- .
. Ruach Scola Contagio
eenheid
za. ljuni | |1: Ex. 24,3-8;
12: Hebr. 9,11-15;
S| &V Me. 14,12-T6.
Z0. 2 juni 2226 9.15 EV. 10.00 GV. 11.00 EV. 10.00 GV.
Feest van H. Zemann PGV H. Zemann PGV
H. Sacrament Generations Cantores Cantores
19.00 GV.
za. 8 juni PGV
I11: Gen. 3,9-15; Ruach
12: 2 Kor. 4,13-5,1;
~ Lev: Mc. 3,20.35 11.00 EV. 10.00 GV. 11.00 WCV.
Z0. 9 juni Megr. H. Woorts PGV R. Bouwman
Cantores Pastor Bonus Cantabile
19.00 EV.
za. 15 juni H. Zemann
11: Ez. 17,22-24; Gmariens
12:2 Kor. 5,6-10; 11.00 EV. 10.00 GV. 10.00 GV.
.16 juni | ev: Mc. 4,26-34 : : : : : :
z0. 16 juni J. Rutgers PGV PGV
Ruach Cantores Samenzang
19.00 EV.
za. 22 juni J. Rutgers
I1: Job. 38,1.8-11; Cantores
12: 2 Kor. 5,14-17;
| ev: Mc. 4.35.41 11.00 EV. 10.00 GV. 10.00 GV.
0. 23 juni J. Rutgers PGV PGV
Generations Cantores De Toverbal
za. 29 juni 11: Wijsh. 1,13-15;
2,23-24;
12: 2 Kor. 8,7.9.13.15;
| ev: Mc. 5,21.43 of 11.00 EV. 10.00 GV. 10.00 GV. 10.00 GV.
z0. 30 juni 5,21 _24.35b-43 J Rutgers PGV PGV PGV
Ruach Cantores Cantores Cantabile
za. 6 juli
I1: Ez. 2,2-5;
12: 2 Kor. 12,7-10; ey 11.00 EV.
. ev: Mc. 6,1-6 11.00 EV. : ‘ : ‘ 11.00 WCV.
zo. 7 juli J. Ruteers PGV H. Zemann B. Piepers
’ 5 Cantores Cantores ’ p

Verklaring afkortingen: AV= Anders vieren EV=Eucharistieviering PGV=Parochianen gaan voor GZV=GCezinsviering KWD=Kinderwoorddienst



VIEREN

Datum Nijkerk Hoevelaken Achterveld Barneveld Voorthuizen
Vaste Te wo v.d. maand 1e wo v.d. maand Elke dinsdag
vieringen WCV. 9.30 u. EV. 9.30 u. EV.
7a. 11 mei 19.00 EV.
: H. Zemann
11.00 WCV. 10.00 GV. 9.15 EV.
zo. 12 mei B. Piepers PGV H. Zemann
St. Catharinakoor Vivente St. Caeciliakoor
19.00 GV.
za. 18 mei PGV
Odulfkoor
0. 19 mei 11.00 WCV. 11.00 EV. 10.00 GV. 10.00 GV.
1e Pinkster- R. Bouwman J. Rutgers PGV PGV
dag St. Catharinakoor Pauluskoor De Vlindertjes St. Caeciliakoor
ma. 20 mei
2e Pinkster-
dag
13.30 EV.
za. 25 mei H. Zemann
St. Caeciliakoor
. 26 mei
Z0- 25 met 11.00 EHC. 9.15 EV. 10.00 GV.
Feest van de H. Zemann
. H. Zemann PGV
b [Pt R. Bouwman St. Caeciliakoor St. Caeciliakoor
eenheid St. Catharinakoor ’ ’
19.00 EV. 19.00 WCV.
.. H. Zemann
za. 1 juni . R. Bouwman
JKL Generations
. Odulfkoor
uit Leusden
Zo. 2 juni 11.00 WCV. 9.15 WCV. 9.15 WCV.
Feest van B. Piepers R. Bouwman B. Piepers
H. Sacrament Pauluskoor Vivente St. Caeciliakoor
sa. 8 iuni 19.00 EV.
%) J. Rutgers
11.00 GV. 10.00 GV. 9.15 WCV.
0. 9 juni PGV PGV R. Bouwman
St. Catharinakoor St. Caeciliakoor St. Caeciliakoor
19.00 GV.
za. 15 juni PGV
Odulfkoor
11.00 GV. 9.15 EV. 10.00 GV.
0. 16 juni PGV I—: 12(23?113:'n H. Zemann PGV
Cantores ’ Vivente St. Caeciliakoor
za. 22 juni
11.00 GV. 10.00 OV. 1&0&%' 9.15 EV.
Z0. 23 juni PGV PGV J. Rutgers
. Ds. M. Groen o
St. Catharinakoor Pauluskoor . . St. Caeciliakoor
De Vlindertjes
19.00 EV.
za. 29 juni H. Zemann
Odulfkoor
o 9.15 EV. 10.00 GV. 10.00 Samenkomst 10.00 GV.
0. 30 juni J. Rutgers PGV K. Eatberts PGV
Cantores Pauluskoor 8 St. Caeciliakoor
19.00 WCV. 19.00 EV.
za. 6 juli B. Piepers J. Rutgers
Cantores Odulfkoor
9.15 EV. 9.15 WCV.
zo. 7 juli H. Zemann B. Piepers
Vivente St. Caeciliakoor

OV=0Oecumenische viering VV=Vesperviering WCV=Woord- en Communieviering VMK=Viering met kinderen GV=Gebedsviering




Misschien is dit gesneden koek voor u, en mis-
schien heeft u hier nog nooit van gehoord:
geweldloze communicatie. Maar op veel plaatsen
waar vrijwilligers samenwerken en mensen een
leiderschapsrol vervullen is het belangrijk om goed
te blijven communiceren. Natuurlijk, in een kerk
hebben we daar helemaal geen les in nodig. Als
barmhartige Samaritanen en volgelingen van Jezus
doen wij anderen geen kwaad. Toch?

Helaas, was het maar zo. Zonder wrijving geen glans,
zegt men dan wel eens. Maar waar botsing is kan ook
schade ontstaan. Persoonlijke schade, een verlies
aan vertrouwen. Er zijn gemeenschappen waar
mensen elkaar doelbewust mijden omdat er angst is
voor een conflict. Sommige relaties zijn al zodanig
beschadigd, dat nader tot elkaar komen erg moeilijk
is. Maar geweldloze communicatie is een instrument
die iedere vrijwilliger in zijn gereedschapskist zou
moeten hebben. In deze vorm van communicatie
wordt het oordeel namelijk vermeden, en blijf je bij
je eigen gevoel en behoeften.

Geweldloze communicatie richt zich op:
1. Waarneming: wat we zuiver waarnemen
(niet hoe we daarover oordelen)
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2. Gevoel: hoe we ons voelen bij die waarneming
(niet hoe we erover denken)

3. Behoefte: als basis van wat we voelen
(verantwoordelijkheid nemen)

4. Verzoek: concrete actie voorstellen om het
leven te verrijken (geen eis)
(Bron: geweldlozecommunicatie.org)

Wat heeft dit alles met ons geloof te maken? Jezus
wil ons leren om de ander niet te veroordelen, maar
om de ander te zien (Johannes 8:10-11). Daarvoor is
het ook belangrijk om dicht bij onze eigen gevoelens
en behoeftes te staan. Wanneer we dat weten, kun-
nen we ons ook kwetsbaar opstellen en dit delen
met de ander.

Vindt u het wel eens lastig om met andere vrijwilli-
gers of meerderen in de kerk om te gaan? Hoe zijn
uw ervaringen met conflicten in de
kerk? Lukt het u om uw conflict bij
God te brengen in gebed en vraagt
u de Heilige Geest om hulp? Zit u op
dit moment met een conflict in uw
gemeenschap? Schroom niet om
contact op te nemen.

Kristel de Fijter

1

Samen hetiseloor vieren

&

In dit derde artikel staan we stil bij de betekenis
van de verschillende liturgische kleuren en kleding
die worden gedragen door de bedienaren tijdens de
vieringen. Want ‘in de kerk, Christus’ lichaam, hebben
niet alle leden dezelfde functie. Deze verscheidenheid
van functies vindt in de eredienst haar uitdrukking
in de verscheidenheid van de liturgische kleding, die
daarom een teken moet zijn van de functie die iedere
bedienaar eigen is.*

Zo dragen alle bedienaren — bisschop, priester, diaken
en pastoraal werk(st)er — tijdens de vieringen een albe,
eventueel bijeengehouden door een singel. De albe is
het symbool van de nieuwe — door God verloste — mens.?
Pastoraal werk(st)ers en andere lekenvoorgangers
hebben de mogelijkheid een pastoraal insigne te
dragen met toestemming van de eigen bisschop.
Verder is het leken niet geoorloofd zich te bekleden met
de liturgische kleding van een diaken of een priester

Deel 3: Li’cur'gische klecﬁhg en kleuren

of met andere gelijkaardige kleding, zoals een stola,
kazuifel of dalmatiek3 noch hierop gelijkende kleding.

Het eigen gewaad van de diaken is de stola, gedragen
over de linkerschouder en onder de dalmatiek. Dit geldt
wanneer hij assisteert tijdens de Eucharistieviering of
wanneer hij voorgaat in gebedsvieringen en processies.
De priester — evenals de bisschop — dragen de stola om
de hals en afhangend voor de borst, met daarover het
kazuifel. De bisschop kan in plechtige vieringen een
tunica dragen onder het kazuifel als uitdrukking van
de volheid van het wijdingsambt. In gebedsvieringen
en processies kunnen — enkel — de priester en bisschop
i.p.v. het voorgenoemde, een zwarte toog of soutane
dragen met daarover een superplie met afhangende
stola en het pluviale ofwel de koorkap.+

Opvallend tijdens de liturgische vieringen zijn zeker de
verschillende kleuren van de paramenten. Deze hebben
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enerzijds tot doel het eigene van de geloofsmysteries
te vieren en anderzijds de betekenis van het christelijk
leven dat zich in de loop van het liturgisch jaar, ook
naar buiten doeltreffender uit te drukken.> We sluiten
dit artikel af met een overzicht van de liturgische
kleuren en hun betekenis.

Wit/goud, wordt gebruikt in de Paas- en Kersttijd; op
(hoog)feesten en gedachtenissen van Jezus Christus
(behalve zijn lijden); op feesten en gedachtenissen van
de heilige Maagd Maria, van de niet-martelaar heiligen
en van de engelen. Tevens bij het uitstellen van het
Allerheiligst Sacrament.

Paars,wordtgedrageninde Advent, de Veertigdagentijd,
tijdens boetevieringen en eventueel in vieringen voor
overledenen en tijdens Allerzielen.

Rood, is de kleur van de heilige Geest en het bloed
en wordt gedragen tijdens Pinksteren en op de
gedachtenissen en feesten van de heiligen die de
marteldood zijn gestorven, denk aan de apostelen
m.u.v. de apostel Johannes.

Groen, wordt gedragen tijdens alle week- en
weekendvieringen in de “gewone” tijd door het jaar.

Roze, komt slechts twee zondagen per jaar voorbij op

Zondag Gaudete d.i. de derde zondag van de Advent
en Zondag Laetare d.i. de vierde zondag van de

Pope Francis@Pontifex
Mei 2022

“My peace | give you” (Jn 14:27).

Jesus knows that on our own we are
not able to cultivate peace, that we
need help, a gift, the Holy Spirit.

It is He who disarms the heart and
fills it with serenity.

Veertigdagentijd. Waarbij het Christuslicht van Kerst
en Pasen door het bezinnende paars heen stralen en
deze lichter wordt.

Zwart, is de kleur van de rouw en kan daarom gedragen
worden tijdens vieringen voor overledenen en op
Allerzielen.®

Blauw, is officieel geen
liturgische kleur maar
zien we in de afgelopen
jaren steeds vaker m.n.
op Mariaheiligdommen
ten tonele verschijnen
als versiering van het
feestelijk wit” en soms
zelfs geheel blauwe para-
menten.

Pastor Johan Rutgers

1. Cf. Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie,
Nationale Raad voor Liturgie, 1979, p. 98, § 297

2. Cf. Openbaring 7,9

. Cf. Liturgische Documentatie: Zondagsviering bij afwezigheid
van een priester. Algemeen kader en liturgische vormgeving,
Nationale Raad voor Liturgie, p. 80-81, § 61

. Cf. Altaarmissaal, p. 99 §§ 299-303

. Cf. Altaarmissaal, p. 100 § 307

. Cf. Altaarmissaal, p. 100, § 308 At/m F

. Cf. Ceremonties of the Modern Roman Rite, p. 47, § 130
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Diakenwijding

James Keuben
op 1 juni 2024

Willem Jacobus kardinaal Eijk,
aartsbisschop van Utrecht,
zal op 1 juni James Keuben tot
diakenwijden. De plechtigheid
vindt om 10.30 uur plaats in de Sint Catharina-
kathedraal te Utrecht (Lange Nieuwstraat 36).
Keuben wordt tot transeunt diaken gewijd: de
laatste stap op weg naar de priesterwijding, die
op 9 november 2024 zal plaatsvinden.

James Keuben volgde zijn priesteropleiding aan
het Ariénsinstituut in Utrecht. Per 1 januari 2024
heeft kardinaal Eijk hem benoemd als kandidaat-
priester in de samenwerkende parochies HH.
Jacobus en Johannes te Borne, De Goede Herder
te Hengelo en H. Geest te Goor en tot lid van het
pastoraal team van deze parochies.
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Gebedskaart en hymne
Jubeljaar 2025
beschikbaar

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt in 2025
een Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Als
voorbereiding daarop is 2024 uitgeroepen
tot een ‘jaar van gebed'. De Nederlandse
Bisschoppenconferentie heeft als hulpmiddel
daarbij een gebedskaart uitgegeven met
het speciale themagebed voor volgend jaar,
aangevuld met het Onge Vader. Ook is de
internationale hymne voor het Jubeljaar in
het Nederlands vertaald.

Een Jubeljaar is een ou-
de traditie in de R.-K.
Kerk, die in de Middel-
'36 eeuwen is ontstaan
O en elke 25 jaar
< plaatsvindt.
<  PausFranciscus heeft
voor 2025 een Heilig
Jaar afgekondigd met
als thema ‘Pelgrims van
hoop’. Voor 2024 vraagt hij
extra aandacht voor het Onge Vader als een
‘school van gebed’, omdat in dit gebed de
kernpunten van het christelijk geloof worden
samengeuvat. De gebedskaart is beschikbaar
als download maar wordt ook in een
gedrukte versie verspreid.

S

Hymne

Het is gebruikelijk dat voor grote euvene-
menten als een Heilig Jaar ook een speciaal
lied wordt gecomponeerd dat over de hele
wereld in allerlei talen kan worden gegongen.
Ook voor het Jubeljaar 2025 is go'n hymne
gemaakt. De oorspronkelijke Italiaanse tekst
is op vergoek van de Bisschoppenconferen-
ties van Nederland en Belgié uvertaald.
Parochies, gzangkoren en alle andere belang-
stellenden kunnen de hymne instuderen om
bij passende gelegenheden te laten horen.
Hiervoor komt bladmugiek beschikbaar.

Er is in Nederland een speciale website
gelanceerd waarop alle berichten over het
Heilig Jaar 2025 worden gepubliceerd. Dege
site wordt de komende maanden verder
uitgebreid. De website is te vinden via:
wwuw.jubeljaar2025.nl en via
wwuw.pelgrimsvanhoop.nl.

Zondag 7 april is in Achterveld
de 1e H. Communie gevierd,
10 kinderen hebben daaraan
meegedaan, het thema was:

“Groot en Klein, jij mag er zijn”.

Hierbij een paar foto’s gemaakt
door Simone de Vetten.

pmmunie
© Tapril 2024

Zondag 26 mei zal in Nijkerk de 1e H. Communieviering gevierd
worden om 11.00 uur, hier zullen 5 kinderen meedoen.
De redactie wenst ze vast een mooie viering.

_2024 <
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Op zondag g juni 2024 openen ruim 25 Mt hele land hun deuren.
De zusters, paters en broeders nodigen u van harte uit voor een bezoek.
Zij vertellen hun verhaal: wie zij zijn, wat zij doen en waarom ze kiezen voor een
leven in dienst van God en mensen.
En ze luisteren ook graag naar jouw verhaal.

Alle informatie over locaties en programma’s is te vinden op
~__www openkloosterdag.nl



http://www.pelgrimsvanhoop.nl

Pinksteractie 2024 - Week Nederlandse Missionaris

Geloven in de ander.
leder mens telt mee.

Dat is het thema van de Week Nederlandse Missionaris
(WNM) die gehouden wordt van 11 t/m 19 mei 2024.
Ieder jaar voert de WNM-actie voor de Nederlandse
missionarissen en missionair werkers. Met hart en ziel
zetten zij zich waar ook ter wereld in voor arme en
uitgesloten mensen. Zij leven samen met hen en staan
naast de ander. Dat geeft mensen kracht en moed om
hun eigen levensomstandigheden te verbeteren. Samen
proberen ze een menswaardig bestaan op te bouwen. Onze
steun is hard nodig om dit werk te kunnen blijven doen.

Werken aan een betere wereld

In de campagne van dit jaar staan twee missionair werkers
centraal. Fera Agricola werkt in Malawi, één van de
armste landen in Afrika. Zij brengt mensen vaardigheden
bij op het gebied van landbouw en ondernemerschap. Fera
staat dagelijks voor grote uitdagingen, er is aan vrijwel
alles te kort, maar zij blijft vastberaden opkomen voor de
sociaal zwakkeren. Maria Poulisse begon in Barranquilla
(Colombia) een voedselprogramma en opvang voor
kinderen met een beperking. Inmiddels is dat uitgegroeid
tot een groot project met 90 medewerkers. Zij bewondert
de veerkracht van de gemeenschap, ondanks de armoede
en het geweld in Colombia.

DIENEN

leder nies
telt mee.
doneer!

Gelov 1

9 in de ander.

o

\- heu:]lh 10 o 2024

Op www.weeknederlandsemissionaris.nl/pinksteractie
kunt u meer lezen over het mooie en belangrijke werk van
Fera en Maria.

Ieder mens telt mee

De WNM steunt missionarissen en missionair werkers
financieel in hun persoonlijk welzijn. Zo betaalt de WNM
de ziektekostenverzekering of vult de AOW-premie aan
en draagt bij aan een welverdiende vakantie in Nederland.
Daarnaast biedt de WNM een fonds waarop missionarissen
in geval van nood een beroep kunnen doen.

Pinksteractie 11 t/m 19 mei 2024

Alleen samen met u kan de WNM dit steuntje in de rug
blijven geven. Mogen zij dit jaar op uw hulp rekenen en
doet u mee met de Pinksteractie? Van 11 t/m 19 mei zijn de
collectes bestemd voor de WNM. U kunt ook een bijdrage
overmaken op rekeningnummer NL30 RABO 0171 2111 11
t.n.v. WNM, Den Haag. Zo maakt u het belangrijke werk
van de Nederlandse missionarissen en missionair werkers
mede mogelijk.

MOV,
Bernard Neijzen
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IN DE VOETSPOREN VAN ST. PATRICK

Met een dankbaar gevoel kan ik melden dat de reis naar
Ierland doorgaat en inmiddels is VOLGEBOEKT. Een
aantal trouwe deelnemers van ons hebben zich wederom
ingeschreven en die wil ik hartelijk danken voor het
vertrouwen dat zij al jaren met ons meegaan. Daarnaast
is het heel fijn en erg gewaardeerd, dat er elk jaar weer
nieuwe pelgrims bijkomen, zo ook dit jaar.

Wij vertrekken op 10 september voor negen
dagen met een groot gezelschap naar Ierland.
Gedurende onze reis volgen we het verhaal van St.
Patrick, de patroonheilige van Ierland. Wij gaan naar
diverse plaatsen waar St. Patrick is geweest, wij lopen
als het ware in zijn voetsporen. Ook zullen wij zijn graf
bezoeken. Via een wandeling door de heuvels gaan we
naar Downpatrick, de plaats waar St. Patrick begraven
ligt. Een grote, eenvoudige granieten steen markeert
het graf waar hij eeuwige rust heeft gevonden.

Achter de mythe: Het verhaal van St. Patrick houdt
velen mensen over de hele wereld in de ban. Als jongen
werd hij gevangengenomen vanuit Wales of Schotland
en als slaaf naar de Slemish Mountain in county Antrim
gestuurd. Hij hoedde schapen op deze stille berg voordat
hij wist te ontsnappen en terugkeerde naar huis.

Daar kreeg hij een visioen waarin hem werd geopen-

-—r-u?."._ri. h LM M h*'— "'1

baard dat hij terug moest naar Ierland om het christen-
dom te verspreiden.

Ook wij houden de traditie in stand: De top van
de berg Croagh Patrick is al meer dan 1500 jaar de
bestemming van veel pelgrims. Iedere laatste zondag
van juli (ook wel Reek Sunday genoemd) vindt er op
de Croagh Patrick een pelgrimstocht plaats waarbij ca.
25.000 pelgrims de tocht naar boven maken, velen_
blootvoets. Daarnaast trekt de berg per jaar ca. 1
miljoen pelgrims die de klim naar boven maken.

In september sluiten wij ons aan bij de miljoen want
wij gaan ook de klim naar boven maken, of dat
blootvoets zal zijn.... laat ik even in het midden.

Op de top van de Croagh Patrick :
staat een kapel waar onze Pastor
Fred Kok voor zal gaan tijdens
een viering, wat een mooie
afsluiting zal zijn van deze
indrukwekkende tocht.

Willie van Kooij,
St. Lucas &
St. Maarten Reizen

__onmvoeren [
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———— Zomerkampen 20

24:
meld e gnel aan!
),
KINDERKAMP 2024
GA JE MEE OP WERELDREIS?

We gaan in één week de wereld rond! De reis gaat over het land, door de
lucht en over het water. Op reis gaan we heel veel spelletjes doen,
zwemmen, gezellige activiteiten, knutselen en lekker eten. Tijdens
de vieringen en de catechese luisteren we naar verhalen uit de Bijbel
en leren we van de reizen van onder anderen Abraham en Paulus.

Heb je zin om mee te gaan op deze onvergetelijke reis? Pak dan je koffer en
stop hem vol met alles wat je mee wilt nemen. Wij hebben er al veel zin in!

Wanneer 3 tot en met 8 augustus 2024

Waar Kampeerboerderij de Heidebloem
Qude Deventerweg 8a - Haarle

Voor wie Kinderen van 7 t/m 12 jaar

Aantal Maximaal 30 deelnemers

TIENERKAMP 2024
FEESTWEEK

Hoofdleiding  Vicaris Hans Pauw
Anne en Remco Peters

Kosten €125,- per kind. Als er meerdere kinderen
uit één gezin meegaan, is er een speciaal
tarief van € 75,- per extra kind.

Kerstmis in de zomer? Pasen in augustus? Op Tienerkamp kan het!
Tienerkamp 2024 wordt dé vltieme feestweek waarin
alle grote feestdagen van het jaar zijn samengebracht.

Aanmelden www._jongaartsbisdom.nl
Aanmelden kan tot 30 juni 2024.
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Met veel leuke, spannende en vitdagende activiteiten en interessante
catecheses gaan we er een feestelijke week van maken. Maar het wordt
natuurlijk pas écht een feest met jou erbij, dus meld je snel aan!
Pepernoten, een heerlijk kerstdiner en paaseieren zijn inbegrepen.

Wanneer 3 tot en met 8 augustus 2024

Waar Kampeerboerderij de Heidebloem
Oude Deventerweg 8a - Haarle

Voor wie Tieners van 13 t/m 16 jaar

Aantal Maximaal 30 deelnemers

Priester Gauthier de Bekker
Rik Ledoux en Eline Brinkhuis

Hoofdleiding

MEER INFORMATIE

Kosten € 145,- per tiener. Als er meerdere M nm "'MG“RTWM
tieners uit één gezin meegaan, is er een 2 oF Ml "AQR L
speciaal tarief van € gg,- per extra tiener. oERMHPENA

ARTSBISDOM@G,

Aanmelden  www jongaartsbisdom.nl A‘Lcﬂﬂ

Aanmelden kan tot 30 juni 2024.

11 t/m 19 mei 2024 (L \
Pinksteractie (zie pag. 11) AQ’Q/K Q.

18 mei 2024

7.30 uur  Vrouwevaert: start met een viering van Zaterdag 1 juni 2024
Woord en gebed in de Oud-Katholieke 10:30 uur Diakenwijding James Keuben, St. Catharina-
Georgiuskerk aan 't Zand 13, Amersfoort. kathedraal te Utrecht (Lange Nieuwstraat 36).
De vondst in 1444 van een Mariabeeldje in het water P
van de beek bij Amersfoort maakt van deze stad een Zondag 9 joaas 2024 .
bedevaartplaats. Sinds eeuwen wordt dit Mirakel Open KIOOSterdag (zie pag. 10)
herdacht door de jaarlijkse bedevaart ter ere van Onze -
Lieve Vrouw van Amersfoort. Aansluitend is er een stille 29 juni tot 22 september 2024
bidtocht rond de oude binnenstad met een gebeds- ‘Christendom en Sla\/ernij' in Museum Catharijne-

moment in de Onze Lieve Vrouwetoren. Na deze voet-
tocht is er een gebedsviering in de Sint Franciscus
Xaveriuskerk en aansluitend koffie.

convent, Lange Nieuwstraat 38 Utrecht.

Meer informatie, openingstijden en toegangs-
prijzen/tickets (let op: in het museum kan alleen
26 mei 2024 nog met pin of creditcard worden betaald):
11:00 uur 1e H. Communie St. Catharinakerk, Nijkerk www.catharijneconvent.nl.



http://www.catharijneconvent.nl

