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Beste lezer, 

 

U ontvangt deze Jozefbode in de week van 
Hemelvaart en Pinksteren. Het gezamenlijk 

dauwtrappen op Hemelvaartsdag (9 mei) is 

dan waarschijnlijk al geweest.  
Op eerste Pinksterdag (19 mei) is er om 

10.30 uur een oecumenische buitendienst in 

de Hamershof. Bij slecht weer binnen in de 
Koningshof. Zeker de moeite waard om naar 

toe te gaan! 

 
We hopen na een koude aprilmaand een 

zonnige meimaand tegemoet te gaan. We 

wensen u veel leesplezier. 
 
 

Schilderij van de Italiaanse schilder Rafaël (1483 – 1520)  
 
 

 
 

Beste Parochianen 
Als u dit leest heeft u al genoten van Koningsdag, en een paar dagen 

later hebben we op 4 mei onze oorlogsslachtoffers op ons kerkhof 

herdacht. Dat is altijd een ontroerend moment ook al ligt de oorlog die 
ons trof al 79 jaar geleden achter ons. Er beginnen al mensen te roepen 

dat het maar eens afgelopen moet zijn met deze 4 mei te gedenken, het 

is al zo lang geleden. Maar ik denk dat als we alleen maar feesten en 
niet stil staan bij wat er toen allemaal gebeurd is en wat nog steeds 

gebeurt, dan gaat er iets helemaal fout in onze samenleving. Het is 
daarom toch ook  heel mooi dat we 5 mei aangrijpen om het feest te 

vieren van bevrijding en alle bevrijders bedanken die ons de vrijheid 
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weer terug brachten. Deze twee 

dagen zijn onlosmakelijk aan elkaar 
verbonden.  

Graag vertel ik u nog iets over het 

kerkhof, dank zij uw gulle gaven 
hebben we al heel wat kunnen 

opknappen. Een mooi stuk van de 

bestrating is al gedaan. Volgend 
jaar gaan we verder met nieuwe 

hagen planten, nogmaals allemaal 

bedankt daarvoor. 
Ik wens u allemaal een prachtig 

voorjaar met veel plezier met 

iedereen die u lief is. 
Hartelijke groet namens de 

locatieraad, Evelien Blom 

 

 
 

Reanimatie/AED 

Misschien heeft u het AED apparaat (Automatische 

Externe Defibrillator, een apparaat dat door het 
geven van een elektrische schok, het hart kan 

worden hersteld bij een hartstilstand) wel eens zien 

hangen in de KOM keuken. Heel fijn dat we deze in 
de buurt hebben maar nog beter dat er mensen zijn 

getraind om deze te bedienen. 

Gelukkig hebben 15 vrijwilligers onlangs een gehele 

cursus en/of herhalingstraining voor reanimatie en 

gebruik van AED apparaat gevolgd. In de sacristie en 

in de keuken hangt een lijstje met de namen. 
Uiteraard, als er een iemand onwel wordt zal een van deze personen 

onmiddellijk ingrijpen. Is geen van hen aanwezig, dan zal er meteen met 

hulpdienst via telefoonnummer 112 worden gebeld. 
 

Samen soep eten in de KOM 

In de maand mei zal het samen soep eten komen te 
vervallen. In deze maand valt ook Moederdag, 

'dauwtrappen met Hemelvaart en Pinksteren. Zondag 
9 juni bent u weer van harte welkom in De Kom voor 

een lekkere kop soep en gezellig met elkaar wat na te 

praten. In de zomermaand juli willen we wat extra's 
doen en er een uitgebreidere soepmaaltijd/lunch van 

maken. Wij kijken er naar uit u dan ook te zien!  
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Van Pasen naar Pinksteren 

Dit artikel heeft in april in de Leusderkrant gestaan  
 

Vanaf Aswoensdag 14 februari ontmoetten we elkaar in de St. Jozefkerk 

in Leusden bij oecumenische vespers die we met elkaar hadden 
voorbereid. Onder leiding van een van de voorgangers van de 

Marcus/Dorpskerk, de Koningshof en de St. Jozefkerk. Onder het 

overkoepelend thema ‘In godsnaam - duurzaam’, overdachten we op 
Aswoensdag ‘Stof van de aarde’. Daarna ‘Kwetsbaar’, ‘Betrokken leven’, 

‘Ontspannen’. ‘Eenvoud’, ‘Verstillen’ tot ‘Duurzame vreugde’ in de viering 

van Boete en vergeving. Met stemmige zang van een combinatiekoor 
St. Jozef/Marcuskerk.  

 

Dit is een van de oecumenische activiteiten door het jaar heen, een 
prachtig voorbeeld van hoe wij elkaar kunnen zoeken en vinden in wat 

ons bindt in het geloof. Dat daarbij onderweg ook helder wordt wat ons 

scheidt doet niets af aan de manier waarop we met elkaar omgaan, met 
elkaar vieren, met elkaar geloof delen.  

 

Nu begint de tijd na 
Pasen, op weg naar 

Pinksteren. De zondagen 

tot Pinksteren noemen 
we: de 1e zondag na 

Pasen, de 2e zondag na 

Pasen, enzovoort tot 7e 
zondag na Pasen die na 

Hemelvaart valt. 

Zo nemen we Pasen, het 

feest van de verrijzenis, 

het besef dat leven 

sterker is dan de dood, 
dat licht het donker 

verdrijft, nog wat langer 

met ons mee. Om na Hemelvaart bij Pinksteren uit te komen.  
Het feest bij uitstek om met elkaar het geloof te vieren, sinds een flink 

aantal jaren buiten, in de openlucht. De laatste jaren op het plein voor 

de Jumbo, om bij onverhoopt slecht weer te kunnen uitwijken naar de 
Koningshof.  

 

Met ons hoofd en hart nog gericht op Pasen kwamen we de verschillende 
geloofsrichtingen in Leusden bij elkaar om deze oecumenische viering 

voor te bereiden. Een viering rondom het mysterie van Pinksteren, het 

elkaar verstaan en begeesteren.  
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Het aloude en bekende verhaal van de bouw van de toren van Babel die 

door spraakverwarring, moest stoppen. En het verhaal uit Handelingen 
over de leerlingen die na Jezus’ dood bij elkaar zitten, als er plotseling 

een windvlaag het hele huis vult. Ze werden in vuur en vlam gezet door 

vurige vlammen, die zich als vuurtongen in ieder van hen nestelden. En 
uit de hemel sprak een stem tot hen, ieder hoorde het in zijn eigen taal. 

Ze verstonden elkaar, ondanks de verschillende talen. De mensen buiten 

zagen het met vreemde ogen aan, dachten dat de leerlingen beneveld 
waren door sterke drank, dronken. Maar het was de heilige Geest die in 

hen het vuur aanwakkerde om over de goedheid van God te spreken en 

daarnaar te handelen. Dat was de eerste Pinksterdag, ruim tweeduizend 
jaar geleden. 

Dat wij nu, in Leusden, weer zo samen mogen komen, is een teken dat 

Oecumene niet slechts theorie is maar ook praktijk! 
 

Hemelvaart - 9 maart - dauwtrapfietstocht vanuit de St. Jozefkerk.  

 
Pinksterzondag - 19 mei - 10.30 oecumenische viering op het plein 

voor de Jumbo.  

 
*Paulien Flinkerbusch 

 

 
 

Doopviering 

Op zaterdag 11 mei worden Charlotte en Dean Njoo  

gedoopt in onze kerk, voorganger is diaken Rini Bouwman 
 

 
 

St. Jozefkerk 
De data van alle vieringen in de St. Lucasparochie kunt u terugvinden in 

de Lucasbrief of op de website www.stlucas.nu   

Vanaf zondag 5 mei tot en met zondag 25 augustus begint de 
Eucharistieviering op zondag weer om 11.00 uur. 

Met uitzondering van zondag 19 mei (1e Pinksterdag) en zondag 2 juni, 

dan begint de Eucharistieviering om 9.15 uur. 
 

Kerk-TV St Jozefkerk te Leusden. 

Om een kerk-uitzending in St Jozefkerk te Leusden te bekijken/ luisteren 
moet u volgende handelingen verrichten: Start op laptop, PC, tablet, 

iPad of mobiele telefoon de website kerkdienstgemist.nl en vul 

Leusden in bij ‘Vind uw kerk’. Klik in het volgende scherm op: St 
Jozefkerk Leusden. Er verschijnt een lijst van beschikbare uitzendingen 
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van St Jozefkerk Leusden en klik vervolgens op de uitzending die u wilt 

zien of beluisteren. 
 

Getijdengebed  

Iedere woensdagavond is in onze kerk om 19.30 uur een getijdengebed.  
 

Rozenkransgebed 

Iedere donderdagmorgen om 9.30 uur in de St. Jozefkerk. 
 

Lisidunahof: In Lisidunahof is er elke vrijdag om 10.30 uur een 

weekviering, ingevuld door geestelijk verzorger Geke van Schuppen 

(PKN), Paulien Flinkerbusch (RK) en het Team Welzijn.  
      

Biechten 

Als u wilt biechten of een (telefonisch) gesprek wilt aanvragen met een 
pastoraal medewerker dan kunt u bellen met het secretariaat voor het 

maken van een afspraak. Telefoon: 033-4941261 

 
Koffiedrinken in De Kom 

Na elke zondagviering is er koffiedrinken in De Kom.  

 
 

 
 

Oecumenische openluchtviering op het plein. 
Op 1e Pinksterdag, zondag 19 mei is om 10.30 uur weer de 

oecumenische openluchtviering op Plein. De organisatie is nog op zoek 

naar vrijwilligers om alles in goede banen te leiden.  
We kunnen hulp gebruiken van: 

- opbouwmedewerkers (10x) 

- koffieschenkers (9x) 
- gastheren en gastvrouwen (8x) 

- BHV’ers (6x) 

 
Aanmelden? pinksterenhamershof@gmail.com 

 

 
 

 

 

 

 
 

mailto:pinksterenhamershof@gmail.com


7 

 

 

Communicanten  

Zondag 7 april was de Eerste Heilige Communieviering voor Regio Zuid 
in de St. Jozefkerk te Achterveld. Hieraan deden mee:  

Achterveld: Joël van den Ham, Wessel Boon, Evi Boersen, Finn Blom, Jan 

Voorburg Valdez, Thirza Vogelaar 
Barneveld: Stefania Tomyslak 

Leusden: Isabelle Crema, Mira Hababa, Naya Hababa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ‘Van harte gefeliciteerd met deze stap binnen de R.K. Kerk’. 

 
 

Kleine Wolf maakt zich zorgen 

Auteur & Illustrator: Catherine Rayner 
 

Alle grote mensen en kinderen maken zich wel eens zorgen. Nou dat is 

helemaal niet fijn en misschien is het ook niet eens nodig. 
Maar het is wel lastig als je het hebt én hoe los je het op? 

Jullie hebben vast wel gehoord dat er in Nederland ook wolven wonen. 

Wolven zijn dapper, groot en stoer. Wolven maken zich vast nergens 
zorgen om, toch? Dat is een vergissing blijkt uit dit verhaal. Kleine Wolf 

denkt dat hij niet wolfachtig genoeg is. En daar maakt hij zich zorgen 

om. Kleine Wolf maakt zich OVERAL zorgen om.  Arme Kleine Wolf. Wat 
heeft hij toch voor problemen?  
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Kleine Wolf denkt dat hij niet DAPPER genoeg is. Daarom doet hij alsof 

hij dat wel is. Maar dan maakt hij zich weer zorgen of iemand hem 
gelooft, en dat hij dus ook dappere dingen moet DOEN. Pffffff, nog meer 

zorgen. Hij denkt ook dat hij niet 

GROOT genoeg is en daarom doet hij 
alsof. Maar dan maakt hij zich weer 

zorgen dat iemand denkt dat hij dan 

ook enge dingen durft te doen. 
Kleine Wolf denkt dat hij niet STOER 

genoeg is en daarom doet hij dan ook 

maar weer alsof. Maar ja, stel je voor 
dat iemand denkt dat hij iemand 

ECHT bang zou kunnen maken. Oh, 

jee nog meer zorgen.  
 

Doen alsof werkt dus niet echt goed. 

Zo worden de zorgen van Kleine Wolf 
steeds maar groter en groter. 

Gelukkig heeft hij een fijn 

wolvenvriendje, Pablo. 'Hoi Kleine 
Wolf,' zegt Pablo. 'Waarom kijk je zo bezorgd?' Maar dat wil Kleine Wolf 

zelfs niet aan zijn vriendje vertellen. Hij is heel erg bang dat Pablo zich 

dan ook zorgen gaat maken. En het is helemaal niet leuk om je zorgen 
te maken. 

'Hmm,' zegt Pablo. 'Ik denk dat het juist wel goed is om erover te 

praten. Want als je over je zorgen praat, lijkt het alsof ze kleiner 
worden, maar daardoor hoef ik geen zorgen te krijgen hoor.'  

 

Oké, dan gaat Kleine Wolf toch maar vertellen dat hij denkt dat hij niet 

DAPPER genoeg is. En terwijl hij aan het vertellen is, lijkt het wel of hij 

zich beter gaat voelen. Hij kan er zelfs een beetje om glimlachen. 

Als hij vertelt dat hij denkt dat hij niet GROOT genoeg is weet Pablo een 
trucje. Denk dat je je zorg in een zeepbel stopt en die blaas je weg. 

Samen blazen ze de zeepbel weg. En wat is dat fijn, Kleine Wolf voelt 

zich nog een stukje beter en zijn glimlach wordt al wat groter. 
Zo gaat het ook met het niet STOER voelen van Kleine Wolf. Pablo heeft 

alweer een oplossing. Samen gaan ze rennen en springen door het bos. 

Want volgens Pablo kan het helpen om aan andere dingen te gaan 
denken. Kleine Wolf begint het te snappen en zijn glimlach wordt nog 

groter op zijn snuit. Want terwijl hij zo speelde, praatte en lachte voelde 

hij zich best wel wolfachtig. 
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Tot zijn verbazing zegt Pablo tegen hem: 'Ik voel mij nu ook beter hoor, 

want ik maak mij ook weleens 
zorgen om dezelfde dingen.' 

Kleine Wolf vraagt zich wel af of 

andere grotere wolven zich ook 
weleens zorgen maken. 'Iedereen 

maakt zich wel eens zorgen roept 

Pablo.' Samen gaan ze een potje 
wolvengejank oefenen. 

Nu snapt Kleine Wolf het eindelijk. 

Iedereen maakt zich weleens 
zorgen én dat geeft helemaal niks. 

Dat is normaal. 

Daardoor weet Kleine Wolf precies 
wat hij voortaan moet doen. En 

dan voelt hij zich DAPPER en 

GROOT en STOER van binnen. 
 

Een prachtig prentenboek in zachte groene en grijze kleuren.  

Tekeningen van grote wolven en een klein lief wolfje. Op elke bladzijde 
kun je weer wat ontdekken wat je nog meer ziet. 

Voorlezen vanaf ca. 3 jaar. Samen praten over bang zijn/je zorgen 

maken/problemen oplossen. 
Als je op de website van Catherine Rayner gaat kijken kun je een leuke 

kleurplaat (Engelse tekst) downloaden en een formulier waarop 

je op kunt schrijven waar jij je weleens zorgen over maakt. 
 

*Jozina 

 

  
 
Vrijwilligers bereikbaarheid uitvaarttelefoon gezocht. 

 

Wij zijn op zoek naar 2 of 3 vrijwilligers voor de 
bemensing van de uitvaarttelefoon van onze St. 

Jozefkerk in Leusden van vrijdagmiddag tot 

dinsdagochtend. Wie wil ons komen helpen? Wij vertellen 
u graag meer over de uitvaarttelefoon. 

 

Wij zijn aanwezig op het secretariaat van dinsdag tot en 
met vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur. 

                       

                      *Anita en Simone 
 



10 

 

Pinksteractie: Geloven in de ander. Ieder mens telt mee 

Tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) 
zetten wij onze Nederlandse missionarissen en missionair werkers in de 

schijnwerpers. Dat verdienen ze, want deze bevlogen en bezielde 

mannen en vrouwen zetten zich iedere dag in voor hun kwetsbare 
medemens. Zelf vragen ze weinig, maar ze kunnen een steuntje in de 

rug  heel goed gebruiken. De WNM voert daarom van 11 t/m 19 mei 

campagne voor hun werk en welzijn. Uw steun is daarbij onmisbaar! 

 

Werken aan een betere wereld 

Dit jaar staan twee missionair werkers als boegbeeld centraal: Fera 
Agricola en Maria Poulisse, die er in Malawi en Colombia hard aan 

werken om ieder mens te laten meetellen. 

Malawi is één van de armste landen in Afrika en kampt met een 
torenhoge inflatie. “Melk en thee koop ik nog in de supermarkt, maar 

alle andere dingen op de lokale markt,” zegt Fera. “De aanvoer van 

diesel en benzine naar het land is al jaren een probleem. Regelmatig 
komt het voor dat er bij de benzinepomp geen brandstof te krijgen is. 

Dat maakt het lastig om bijvoorbeeld naar de missiepost in Mua te gaan, 

op zo’n 160 km van onze woonplaats. De Witte Paters hebben er een 
centrum opgezet voor vrouwen, waar zij vaardigheden opdoen zoals 

zeep maken om een eigen inkomen te verwerven.”  

Met haar expertise traint Fera één van de lokale trainers in het bewerken 
van groente en fruit, aardnoten en olie en in ondernemerschap. Er is 

daarbij aandacht voor duurzaam boeren. “Wat me aangrijpt, is dat 

mensen nu echt geen geld en geen eten hebben,” verzucht Fera. “Het 
raakt me enorm hoe de vrouwen maar blijven vechten voor hun gezin 

om voor eten te zorgen en hoe zij alles voor hun gezin doen.” 

 
De avontuurlijke Maria ging in het woelige Colombia van de jaren ‘80 

een kijkje nemen bij de projecten van de Camillianen in de stad 

Barranquilla. Wie had ooit gedacht dat zij altijd zou blijven? “Ik ben 
begonnen met een voedselprogramma voor ondervoede kinderen. 

Omdat slechte levensomstandigheden heel vaak de oorzaak zijn van 

ondervoeding, is rond het melkprogramma een hele serie projectjes 
gegroeid.” 
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“Tijdens de huisbezoeken aan de ondervoede kinderen kwam ik veel 

kinderen met een handicap tegen, die soms alleen opgesloten binnen 
moesten blijven omdat niemand op hen kon passen! Zo ontstond het 

plan voor een kleinschalige 

dagopvang.” Ruim 25 jaar 
later stuurt Maria met een 

bevlogen team Stichting CE 

Camilo aan, dat aan zo’n 
2000 mensen zorg biedt. 

Maria heeft kopzorgen dat de 

overheid de zorg opschort. 
“Er zijn nog zoveel kinderen 

die onze hulp nodig hebben. 

Wij zijn erg afhankelijk van 
giften.” 

 

Pinksteractie 2024 
De WNM steunt de inzet van missionarissen en missionair werkers zoals 

Fera en Maria. Dit doet de WNM samen met ons tijdens de Pinksteractie 

van 11 t/m 19 mei 2024. Door onze financiële steun kunnen wij er mede 
voor zorgen dat Fera en Maria hun waardevolle werk kunnen blijven 

uitvoeren. Kijk op www.weeknederlandsemissionaris.nl/pinksteractie 

voor meer informatie. Steun de WNM met een gift op rekeningnummer 
NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. WNM, Den Haag of via de collecte in de 

kerk. 

 
*MOV, Bernard Neijzen 

 

    

 
Spullen voor ‘ons’ deelhuisje 

Steeds vaker zie je ruil-, weggeef- of 

deelhuisjes langs de weg. Deze deelhuisjes 
spelen in op de problemen die ontstaan 

door duurder wordend levensonderhoud. Als 

maatschappij vullen we daarmee de gaten 
in het sociale vangnet. Mensen met bredere 

schouders dragen daarmee de lasten van 

hen die dat niet (meer) kunnen, net zoals 
Jezus zou doen. 

Werkgroep Caritas Leusden vindt een 

deelhuisje goed passen bij haar 
doelstellingen en heeft het initiatief 

genomen om een deelhuisje te plaatsen 

http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/pinksteractie
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voor onze eigen kerk, aan de Hamersveldseweg. Voor iedereen 

toegankelijk, arm én rijk. Ieder mag geven en nemen wat hij/zij kan 
gebruiken. Wat zou het mooi zijn als wij als geloofsgemeenschap kunnen 

uitdragen hoe God onze samenleving heeft bedoeld. Laten we delen van 

onze rijkdom en zorgdragen voor een goed gevuld deelhuisje. Denk aan 
houdbare boodschappen, voedsel én hygiëne producten. Neemt u 

voortaan zondags wat mee voor in ons deelhuisje? Van harte 

aanbevolen! 
 

*Werkgroep Caritas Leusden 

 
Bloei maar: 
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zo. 12 mei: Gerard van Dijk; Herman van den Hengel; Corrie van Daatselaar-

van Esveld; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van 
Wegen; jgd. Zuster Imelda; Thea van der Linde; jgd. Peter van Zomeren; jgd. 

Sjaak de Groot; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn; jgd. 
Antoon Berg; Antonius van den Hoven en Lamberta Maria Voskuilen-van den 

Hoven; familie Lieshout en Kops uit dankbaarheid 
zo. 19 mei: Cilia Blom; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ouders van ’t 

Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; jgd. Siem Tolboom; Van Nam 
Tran; Maria Duam thi Diêm ; Nguyen van Vihn; Wim van Valkengoed; Grada 

Roest-Tolboom en Reinier Roest 
zo. 26 mei: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ruth van Daatselaar; Gerardus 

en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Johan en Mina van Kooij-van Dijk; 
Ab Vrijhoef; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn 

zo. 2 juni: Arie van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; jgd. Job 

Tijmensen; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Margriet van Daatselaar-Veen; 
overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en broer Bingh; Jan Verbeek; Arnold 

Kempers; Antoon Berg; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van 
Vihn 

zo. 9 juni: Gerard van Dijk; Herman van den Hengel; 
Corrie van Daatselaar-van Esveld; Gerardus van den 

Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; Nico 
Lieshout en een bijzondere intentie; Van Nam Tran; 

Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn  
zo. 16 juni: jgd. Gerardus en Annie van de Belt-Calis; 

Corrie van Daatselaar-van Esveld; Anton en Greet 
Hilhorst-van Daatselaar; Ouders van ’t Klooster-van den 

Hengel en Michiel Huurdeman; Thea van der Linde; Jan 
Glaudemans; Siem Tolboom; Theo Duineveld; Wim van 

Valkengoed; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm ; 
Nguyen van Vihn 
zo. 23 juni: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Johan en 

Mina van Kooij-van Dijk; Jan Verbeek; Arnold Kempers; 
Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn 
zo. 30 juni: Jan en Bep van den Berg-Kuijper en Ron 
Bouwens; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ruth van 

Daatselaar; Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Ab Vrijhoef; 
Petrus Johannes en Margaretha van de Wolfshaar-van den Hoven; Van Nam 

Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn 
zo. 7 juli: jgd. Gerard van Dijk; Arie van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-

van Esveld; Griet van Daatselaar; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; 
overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en broer Bingh; Antoon Berg; jgd. 

Nico Lieshout; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn 
 

*Misintenties kunt u opgeven via het secretariaat leusden@stlucas.nu of 033-

4941261 
 

mailto:leusden@stlucas.nu
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Dopen 

Voor een eerste doopgesprek kunt u zich opgeven bij 
het parochiesecretariaat, telefoonnr. 033-4941261 of 

mailen naar leusden@stlucas.nu.  

 

 
 

Pastoraal Team  

Pastoor: Harrold Zemann – h.zemann@parochie-sintmaarten.nl 

Parochievicaris: Johan Rutgers – johan.rutgers@stlucas.nu     
Diaken: Rini Bouwman – rini.bouwman@stlucas.nu   

 

Secretariaat St. Jozefkerk  
Tel. 033-4941261  

Anita Snik en Simone Beerens, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, 

leusden@stlucas.nu; openingstijden di t/m vrij van 9.30 tot 12.00 uur.  
 

Locatieraad Leusden: 

Voorzitter: Evelien Blom-de Groot 
Secretaris: Willy van Dijk-Roest 

Penningmeester: Mariël Masselink 

Contact de Kom: Gerard Mentink 
 

Pastoraatsgroep Leusden: pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu 

Paulien Flinkerbusch, Diana Mol, Hank Beermann 
 

Financiën  
Kerkbijdrage: St. Jozef, NL 88 RABO 033 5901905  

Overige zaken: St. Jozef, NL 17 RABO 0335983499  
 

Parochiële Charitatieve Instelling  

Materiële en immateriële steun in nood  

e-mail: secretaris@caritas-stlucas.nl, Website: www.caritas-stlucas.nl   
Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230, t.n.v. PCI St Lucas te Leusden  
 

Uitvaart en aanvraag ziekenzalving  

Binnen kantoortijden: 033-4941261; buiten kantoortijden:  

06-29457203  
 

Huur De Kom  

verhuur.dekomleusden@gmail.com 
 

mailto:leusden@stlucas.nu
mailto:h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
mailto:johan.rutgers@stlucas.nl
mailto:rini.bouwman@stlucas.nu
mailto:pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu
http://www.caritas-stlucas.nl/
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De volgende uitgave van dit blad is gepland op 5 juli 2024 

 
Kopij graag vóór 22 juni 2024 sturen naar 

leusden@stlucas.nu 
 

 

 

 

 

 

Je bent op je best, 

als je bent 

wie je bent. 
 

Tegeltjeswijsheid 

mailto:leusden@stlucas.nu

