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Secretariaat

Anita Snik, Simone Beerens
secretariaat@stlucas.nu / tel. 033-4941261
Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag 9.30 — 12.00 uur
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Johannes Tuinhof, vicevoorzitter

e-mail: vicevoorzitter@stlucas.nu

Marjon Duurland, secretaris

e-mail: secretaris@stlucas.nu

Frans Smout, penningmeester

e-mail: penningmeester@stlucas.nu

Kees van ‘t Klooster, lid/belegd onr. goed,
begraafplaatsen

Tjeerd Mulder, lid/communicatie
Lid/vrijwilligers: vacant

Team van Pastores
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Harrold Zemann, Pastoor
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Nelleke Spiljard, Pastoraal werker
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Rini Bouwman, Diaken

e-mail: rini.bouwman@stlucas.nu

Marcel Sarot, Diaken

e-mail: m.sarot@parochie-sintmaarten.nl
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Ingrid Middelkoop
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Ermelo : 06-57195550
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Hoevelaken :033-2537528
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n St. Lucas Parochie

Geloofsgemeenschappen van de St. Lucasparochie

St. Paulus

De Veenslag 1, 3871 NG Hoevelaken
Correspondentieadres:

Postbus 102, 3870 CC Hoevelaken
e-mail: hoevelaken@stlucas.nu

De Goede Herder

Smidsweg 20,3852 XB Ermelo
telefoon 0341-553584

e-mail: ermelo@stlucas.nu

Kerkcentrum Odulf

Budkestraat 26, 3781 BR Voorthuizen
Overige gegevens, zie

St. Catharina Barneveld

St. Jozef

Hessenweg 325, 3791 PJ Achterveld
telefoon 0342-451420

e-mail: achterveld@stlucas.nu

H. Maria Zuivering
Brinkstraat 87, 3881 BP Putten
e-mail: putten@stlucas.nu

St. Catharina

Holkerstraat 34, 3861 CE Nijkerk
telefoon 033-2451262

e-mail: nijkerk@stlucas.nu

St. Jozef

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
telefoon 033-4941261

e-mail: leusden@stlucas.nu

St. Catharina

Langstraat 36-38, 3771 BG Barneveld
telefoon 0342-412050

e-mail: barneveld.voorthuizen@stlucas.nu

H. Catharina

Van Maerlantlaan 1, 3842 JA Harderwijk
telefoon 0341-412410

e-mail: harderwijk@stlucas.nu


mailto:procesbegeleider@stlucas.nu

Vakantietyyd

Vrij zijn

Als u dit artikel leest, is het al vakantietijd voor
velen. Misschien moet u nog op vakantie gaan.
Misschien bent u zelfs al terug. In de vakantie, of
je nu weggaat of niet, kom je hopelijk even los van
het leven van alledag. De druk van je agenda speelt
even niet. Je hebt geen afspraken. Je kunt doen wat
je wilt. Je kunt leven in het nu.

Waar veel mensen gedurende het jaar in de toekomst
leven in hun werk en met hun agenda, kan nu dat
leven even stil staan. Kun je genieten van de dingen
die je leuk vindt. En wat nog belangrijker is, kun je
genieten van je dierbaren om je heen.

Ruimte voor andere dingen

Vakantie heeft ook te maken met je zelf weer leeg
en vrij maken. Je maakt jezelf in je vakantie leeg om
zo weer nieuwe ervaringen toe te laten. Je gaat naar
een andere omgeving om die te ervaren. Ervaringen
van buiten die op je afkomen bijvoorbeeld van een
andere natuur of cultuur.

Soms levert het je ook ervaringen op die van
binnenuit komen. De tijd is er, de lege tijd, waarin
als het ware onafwendbaar dingen naar boven
komen, die je anders wegdrukt of niet tot je toelaat.
Misschien is het daarom dat veel mensen op
vakantie ook kerken bezoeken. Even geraakt willen
worden door het mysterie van leven en geloof.

Vacare Deo

In onze gelovige traditie bestaat ook de uitdrukking
“vacare Deo”. Dat betekent zoiets als je vrij/leeg
maken voor God. Mensen die bijvoorbeeld in de
stilte en afzondering proberen zich open te stellen
voor God.

Bekend zijn bijvoorbeeld in onze vroegchristelijke
traditie de zogenaamde woestijnvaders, die in
volkomen afzondering God zochten. En we kennen
ook nu nog de kloosterordes waarin stilte heerst.
Het heeft allemaal te maken met “vacare Deo”.
Ook nu zijn er mensen, die een tijdje doorbrengen
in een klooster. Een plek om tot rust te komen en
God toe te laten.

Maar misschien kunnen we ook God op andere
wijzen ervaren. Bijvoorbeeld in de schoonheid
van de natuur. Zo gaan wij elk jaar naar de bergen.
Ons laten overweldigen door die wonderschone
berglandschappen. Momenten waarop als het ware

GELOVEN

vanzelf het besef van de aanwezigheid van God in
je leven zich aan je opdringt. En wat heel bijzonder
is: de ervaringen met andere mensen.

Graag wil ik u van harte een goede vakantie
toewensen of u nu thuisblijft of de vakantie ergens
anders gaat vieren. Een vakantie waarin u zich
echt vrij kunt voelen; een vakantie waarin u zich
leeg kunt maken en energie
kunt opladen om na terug-
komst er weer tegen te kun-
nen. Een vakantie tenslotte

waarin u iets mag ervaren van
het “vacare Deo”.

Diaken Rini Bouwman

Gebed om een mooie vakantie

God onze Vader,

Ik wil u bidden voor de mensen,

die op vakantie gaan,

Laat hen tot rust komen

en opnieuw ontdekken

dat er in het leven zoveel mooie dingen zijn,
die de moeite waard zijn om voor te leven.
Laat hen weer oog krijgen

voor de mensen met wie zij leven

en waarderen wat mooi en goed is.

Geef hen aandacht voor uw aanwezigheid
in de pracht van de natuur,

in de stilte van een avond,

in de attenties van medemensen,

in alles waarin u tot ons spreekt

en uw liefde toont,

Dat zij genieten van alles wat natuur

en cultuur hen bieden

en behouden in ons midden

mogen terugkeren.

(A.J.P. Zandbelt)



GELOVEN

Vroeger geloofde ik ...

. in een katholieke kerk met al zijn gebruiken
en tradities. Ik ben net na de oorlog in Rotterdam
geboren en kwam uit een traditioneel katholiek
gezin van 8 kinderen, ik was het vierde kind.
In een goed katholiek gezin was het eigenlijk
wel gebruikelijk dat een van de jongens naar het
seminarie ging. lk was misdienaar en ik vond
het mystieke, de gezangen prachtig. Het lag
voor de hand dat ik dus naar het seminarie ging.
En op 12-jarige leeftijd ging ik naar de congregatie
van de Passionisten in Mook. Het gymnasium
was een dependance van het Jezuieten, van het
Canisiuscollege. Dit was een erkend gymnasium.
Het was een orde met veel jonge priesters. Naast het
godsdienstige aspect was er veel ruimte voor sport en
cultuur. Ik heb er zelfs dansles gehad. Het seminarie
heb ik afgemaakt.

Maar in de jaren 60 was er het Tweede Vaticaans
Concilie en dat bracht een keerpunt in mijn
keuze. Ik werd aangespoord om zelf na te denken,
verantwoordelijkheid te nemen. Ondanks dat ik al
op het Groot Seminarie zat, ben ik in het eerste jaar
gestopt. Het was een teleurstelling voor mijn ouders
en de priester, door wiens toedoen ik gestart was met
de opleiding. Ik had een groot sociaal gevoel en ik
vond dat ik in het leven veel meer kon betekenen
dan dat ik mij moest houden aan de kerkelijke regels
als priester. Mijn betekenis voor de maatschappij
kon ik kwijt in mijn werk, als militair, maar ook

Pope Francis@Pontifex
il Juni 2024

Let us ask Jesus to make us,
through His Holy Spirit, men and
women who are truly free, in order
to serve others in love and joy.

Wat geloof jij?

bij Philips als lid van de Ondernemingsraad, als
bestuurder van het pensioenfonds en als vrijwilliger
bij de Zonnebloem.

Nu geloof ik ...

. in Jezus. Jezus is voor mij een levend mens ge-
weest. Geen mythologisch figuur. Hij is voor mij
de centrale mens en de inspiratie voor de manier
waarop ik probeer te leven. Soms vaderlijk (wil je
me helpen?) soms meer als raadgever (als ik vraag:
wat zou Jij doen?) soms als Inspirator. Hij helpt me
om invulling te geven aan de manier waarop ik wil
leven. Niet alleen voor mijzelf maar bijvoorbeeld ook
voor mijn betekenis in onze geloofsgemeenschap in
Nijkerk. Ik probeer daarin mijn steentje aan bij te
dragen door die geloofsgemeenschap een sociale
levende gemeenschap in Nijkerk te laten zijn.

Al 25 jaar lever ik samen met Elly, mijn vrouw,
een bijdrage aan als beheerder/planner van ons
parochiecentrum St. Jan. Als beheerder van de
katholieke begraafplaats onderhouden wij met een
groep mannen de begraafplaats in Nijkerk. Daarnaast
regel ik de begrafenissen. Na een overlijden bezoek
ik graag de nabestaanden om met hen na te praten.
In onze vieringen vind ik het mystieke van ons
geloof. Samen vieren en het samen zijn in een
eucharistie of een gebedsviering kunnen mij
veel inspiratie geven. Als tenor zing ik graag
mee in een koor. Ik ben nog steeds lid van het
Gregoriaans koor. Ik houd van de Latijnse gezangen.

Ik geloof niet meer ...

. in regels die ik niet goed begrijp. Jarenlang
hebben deze wellicht een goede functie gehad,
maar de tijden zijn veranderd en vragen zo nu en
dan om andere regelgeving. Ik vraag mij wel af, en
velen met mij, “Is er een soort :
van hiernamaals?”

Ondanks dat ik het niet weet
heb ik er wel vertrouwen in.
Ik kan mij soms afvragen of
ik voldoende Rooms Katho-
liek ben. Ik voel mij katho-

liek en sterk verbonden met
de kerk.

Frits Granneman,
Nijkerk




Beste medeparochianen,

Voor u ligt het derde informatiebulletin met daarin
informatie over de status/voortgang van de fusie.
Portefeuillehouders zijn:
* pastoraal: Harrold Zemann, Kristel de Fijter
(procesbegeleider)
e vicevoorzitter: Johannes Tuinhof (SLP) en
Peter Reinders (SMP)
e secretaris: Marjon Duurland (SLP) en
Gerard Hoogervorst (SMP)
¢ financieel: Frans Smout (SLP) en Olaf Kesler (SMP)
e juridisch: Gerard Hoogervorst (SMP)
e vastgoed: Kees van "t Klooster (SLP) en
Dimitry Melchiors (SMP)
e communicatie: Tjeerd Mulder (SLP) en
Rosella van den Hoeven (SMP)
e personeel: Johannes Tuinhof (SLP) en
Ginette van de Grootevheen (SLP)

Voortgang

Elke bestuursvergadering wordt aan de hand van het
spoorboekje gecheckt op elke portefeuille qua planning
op schema ligt.

Huidige status

De naam van onze fusieparochie is bekend. Vanaf

1 januari 2025 zullen de St. Maarten- en St. Lucas-
parochie verder gaan onder de naam Parochie Heilige
Familie Jezus, Maria en Jozef. Afgelopen weekend is
deze mededeling in al onze kerken voorgelezen:

Een heuglijk bericht voor ons allemaal: onze bisschop
heeft in de afgelopen week besloten dat onze nieuwe
fusieparochie de volgende naam gaat krijgen:

Parochie van de
Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef

In de afgelopen tijd heeft een speciale commissie zich
gebogen over de vele inzendingen van namen die door
verschillende parochianen zijn ingediend. We zijn ge-
komen tot drie namen die we aan de bisschop hebben
voorgelegd. In de gekozen naam komen de drie belang-
rijkste mensen terug uit het evangelie: Maria, Jozef en
Jezus. We komen hen in ons liturgische en pastorale
leven iedere dag opnieuw weer tegen. Het familieleven
van deze familie straalt vrede, vertrouwen en geloof
uit, ook vandaag in een wereld waarin mensen op veel
plekken van elkaar zijn vervreemd. De ontwikkelingen
in de maatschappij zien we terug in onze parochie:
bijvoorbeeld de komst van mensen uit landen ver weg:
zij geven op veel plekken een nieuw en ander accent
aan ons parochieleven. De parochie zou een ‘thuis’
moeten zijn voor iedereen. Hoe verschillend we ook
zZijn in ons denken, geloven en leven. In die zin is de
geloofsgemeenschap ook een oefenschool: je hebt
elkaar niet uitgekozen, je ‘bent elkaar gegeven’, we zijn
familie van elkaar. Ik hoop van harte dat de nieuwe
parochienaam ons vele jaren en op verschillende
manieren mag blijven inspireren.

BESTUREN
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* Erzijn een aantal domeinnamen gereserveerd
voor onze toekomstige website.

* Eris geinventariseerd welke secretariéle
ondersteuning het parochiebestuur en pastoraal
team nodig hebben. Dit zal, samen met de al
geinventariseerde huidige taakverdeling van de
zes secretaresses en in overleg met hen, leiden tot
een nieuwe taakverdeling per 1-1-2025.

* Harrold Zemann, Kristel de Fijter en Johannes
Tuinhof hebben, in het kader van ‘voorbeelden om
van te leren’, een bezoek gebracht aan de Maria-
Laetitia parochie in Doetinchem. Daar zijn onlangs
19 kerken met elkaar gefuseerd. Dit gesprek heeft
waardevolle tips opgeleverd.

Vervolg voortgang
Het bestuur loopt hiermee op schema op het door hun
opgestelde tijdspad.

Informatiebulletin

Na elke bestuursvergadering zal er een informatie-
bulletin verschijnen. Het eerstvolgende bulletin is ver-
schenen rond 20 juni 2024, zie website: www.stlucas.nu
onder nieuws en onder over ons (Fusie).

Vragen

Heeft u vragen, neem dan contact op met de porte-
feuillehouders communicatie: Tjeerd Mulder, bestuurslid
communicatie St. Lucas, communicatie@stlucas.nu
Rosella van den Hoeven, secretaresse pastoraal team,
rvan.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl

Tot slot

In mijn ontmoetingen met medeparochianen hoor ik
verschillende geluiden over thema’s als de fusie, maar
ook over de nieuwe naam. Een Latijnse spreuk zegt:
‘Quot homines, tot sententiae’: zoveel mensen, zoveel
meningen. En dat is ook goed, vind ik. Er zijn mensen
die deze ontwikkelingen begrijpen, anderen maken zich
zorgen. Weer anderen zijn er blij mee. In alle gevallen
zou ik zeggen: spreek ons aan wanneer er zorgen zijn
over ontwikkelingen, of gewoon vragen. Hoewel ik een
heel groot vertrouwen heb in het pastoraal team en de
parochiebesturen zijn en blijven wij ook leerlingen, die
openstaan voor andere inzichten of adviezen. We zijn in
de eerste plaats natuurlijk leerlingen van de Heer zelf,
moge Hij ons en onze geloofsgemeenschappen, maar
ook de huidige ontwikkelingen, zegenen.

Met hartelijke groet en graag tot ziens,
pastoor Harrold Zemann


http://www.stlucas.nu
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VACATURE

Bestuurder Technische Zaken (kerk)gebouwen
(onbezoldigd)

Rooms-Katholiek Parochiebestuur

Locatie: Deelgebied in bisdom Utrecht (o0.a. Achterveld, Barneveld, Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Ermelo,
Harderwijk, Hoevelaken, Leersum, Leusden, Maarn, Nijkerk, Putten, Voorthuizen, Woudenberg, Zeist)

Uren per week: Circa 4 uur

Opleidingsniveau: HBO+ in bouwkunde of installatietechniek

Over de functie

Als bestuurder technische zaken (kerk)gebouwen
binnen ons Rooms-Katholiek parochiebestuur
speel je een cruciale rol in het beheer en
onderhoud van onze kerkgebouwen, pastorieén,
begraafplaatsen en landerijen. Deze functie
biedt de unieke kans om bij te dragen aan de
instandhouding enverbetering van onze waardevolle
en vaak monumentale eigendommen binnen de
geloofsgemeenschappen van het bisdom Utrecht.

Kerntaken

Onderhoud en beheer: Zorgen voor het onder-
houdsmanagement van de fysieke infrastructuur
van de parochie, inclusief kerkgebouwen en andere
parochiéle eigendommen.

Projectcoérdinatie: Begeleiden en codrdineren van
onderhouds- en renovatieprojecten, en eventuele
verkoop, vaak in samenwerking met gemeentelijke
en rijksmonumentenzorg.

Advies en toezicht: Functioneren als het techni-
sche geweten van het parochiebestuur; adviseren
over bouwkundige en installatietechnische vraag-
stukken.

Samenwerking: Nauwe samenwerking met de be-
stuurder onroerend goed en technische beheerders
binnen de locatieraden.

Wie zoeken wij?

Kennis en ervaring: Je hebt een HBO+ werk- en
denkniveau, met een achtergrond in bouwkunde of
installatietechniek. Ervaring met de instandhouding
van gemeentelijke en/of rijksmonumenten is een
pre.

Vaardigheden: Sterk in projectmanagement, com-
municatief vaardig, en je kunt zowel zelfstandig als
in teamverband werken.

Affiniteit: Je hebt affiniteit met de doelstellingen van
de Rooms-Katholieke Kerk.

Beschikbaarheid: Flexibel inzetbaar voor circa
4 uur per week, met de bereidheid incidenteel extra
tijd te investeren in projecten.

Wij bieden

Een dynamische rol bij het behoud van cultureel en
religieus erfgoed.

Een kans om professionele ervaring op te bouwen
in het beheer van onroerend goed, specifiek in een
kerkelijke context.

Een inspirerende werkomgeving met betrokken
collega’s en vrijwilligers binnen het bisdom.
Voldoening uit het maken van een zichtbaar verschil
in de gemeenschap.

Interesse?

Voel jij je geroepen om jouw kennis en kunde
in te zetten voor het behoud van onze kerke-
lijke gebouwen en terreinen? Kijk dan op de website
www.stlucas.nu onder Vacatures voor een nadere
profielschets. En heb je nog vragen over deze functie
neem dan gerust contact op met Johannes Tuinhof
(vicevoorzitter parochiebestuur) of Kees van ’t
Klooster (bestuurslid onroerend goed en gebouwen)
via ons secretariaat:
E-mail:secretariaat@stlucas.nu

Tel.: 033-4941261

Direct interesse? Stuur dan je CV en beknopte
begeleidende motivatiebrief per e-mail naar
secretariaat@stlucas.nu. We kijken uit naar jouw
bijdrage aan ons team!

Deze vrijwilligersfunctie biedt niet alleen de kans
om te werken met bijzondere gebouwen en locaties,
maar ook de mogelijkheid om een diepere betekenis
te geven aan je professionele vaardigheden binnen
een gemeenschap die jouw inzet waardeert en
erkent. Join ons en maak een verschil!



http://www.stlucas.nu
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/ Woord van de pastoor )

Van Meallemolen tot speebtuin

Thuis draai ik graag klassieke en religieuze muziek,
maar in de auto gaat het los. Popmuziek, en
dan vooral liederen die tijdloos zijn, al jaren stuk
gedraaid, zal ik maar zeggen. Abba is mijn grote
favoriet. Een tijd geleden had ik wederom een
jeugdsentiment. Een liedje dat gezongen is tijdens
het songfestival van 1977. Een lied van Heddy Lester:
“In de mallemolen van het leven”. Als kleine jongen
zong ik het uit volle borst mee. In de mallemolen
van het leven draai je allemaal je eigen rondje mee,
zegt het lied, de keuzes die je maakt, en alles wat je
overkomt zie je voorbijkomen. Soms heb je invloed,
soms niet. En je kunt er soms draaierig van worden.
Je gunt jezelf de kans niet meer om stil te staan bij
het leven en alles wat het biedt. “Geniet van iedere
dag”, zeide vader van deze zangeres regelmatig. Het
klinkt anders wanneer ik nu weet dat haar ouders
het concentratiekamp hebben overleefd. Dat heeft
invioed gehad ook op haarleven en haarmuziek, denk
ik. Soms is het inderdaad een mallemolen, duizelig
worden we van alles wat moet en wat van ons
lijkt te worden verwacht. En in die mallemolen
vergeet ik ook dat God er ook nog is. Misschien
dat ik het leven misschien liever bezie vanuit een
speeltuin dan vanuit een mallemolen. Het past wel
in deze vakantietijd, waarin we de drukte even los
willen laten. De speeltuin waar je weer even kind
kunt zijn. Niet kinderachtig. Maar iedereen kiest

er zijn eigen toestel, wat past bij jou. Je hoeft niet
te zijn zoals die ander. En de veelkleurigheid van
al die speeltoestellen en de mensen die samen
spelen geeft een heel ander beeld dan die malle-
molen waar ik duizelig
wordt. Despeeltuinvan
mijn jeugd, waar ik
graag was, het geeft
rust en ruimte. Vanuit
die speeltuin zag ik
ook overal de ranke
kerktoren, die omhoog
wijst, naar God. Laat ik
Hem maar eens op de
eerste plaats zetten. Ik
hoop dat de speeltuin
van de zomervakantie
ons opnieuw inspiratie
mag geven, en vooral
laat zien waar het in
het leven eigenlijk om
gaat. En God zag dat
het goed was.

Met hartelijke groeten,

pastoor
Harrold Zemann

VIEREN

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming: 15 augustus

De R.-K. Kerk viert op 15 augustus het Hoogfeest van Maria Tenhemel-
opneming. Daarbij wordt herdacht dat Maria, de Moeder van Jezus, aan
het einde van haar aardse leven door God met ziel en lichaam glorievol
ten hemel is opgenomen. Veel parochies in het Aartsbisdom Utrecht
organiseren rond die dag vieringen. In onze Lucasparochie wordt de
viering ter ere van Maria Tenhemelopneming in Zeist gevierd, op
donderdag 15 augustus om 09.30 uur. Pastoor Johan Rutgers, pr. zal

daarin voorgaan. Maria wordt vereerd als Moeder Gods, maar ook voor
haar persoonlijke kwaliteiten, waaronder die van luisterend oor. Omwille
van haar leven, wordt zij als iemand gezien waarbij men terecht kan voor
hulp. Daarom is Maria voor veel gelovigen erg belangrijk. Dat is terug te
zien in het branden van kaarsen, het bidden van de rozenkrans en het
bezoeken van de Mariakapellen.

Wat opvalt, is dat Maria ook steeds meer een plek

krijgt binnen de protestantse kerken.




VIEREN

Datum Lezingen cusac arde cl0
Vaste vieri Elke do. 9.30 u. 3e wo v.d. maand 4e wo v.d. maand 2e wo v.d. maand
aste vieringen Rozenkransgebed 9.30 u. EV. 9.30 u. EV. 9.30 u. EV.
za. 6 juli
I11: Ez. 2,2-5; 12:
2 Kor. 12,7-10;
. ev: Mc. 6,1-6 11.00 EV. 10.00 GV. 11.00 EV. 11.0Q WCV.
zo. 7 juli J. Rutgers PGV H. Zemann B. Piepers
Cantores Cantores Cantores Samenzang
- 19.00 GV.
za. 13 juli PGV
11: Amos 7,12-15; Cantores
12: Ef. 1,3-14 of 3-10;
~ . lev:Mc. 6,713 11.00 EV. 10.00 GV. 10.00 GV. 9.15 WCV.
zo. 14 juli J. Rutgers PGV PGV R. Bouwman
Cantores Cantores Pastor Bonus Samenzang
19.00 EV.
za. 20 juli H. Zemann
11: Jer. 23,1-6; ST BN
12: 5 2,13°18; 11.00 EV. 9.15 EV. 10.00 GV. 10.00
- : Mc. 6,30-34 : ) : : : ) L
zo. 21 juli v e J. Rutgers H. Zemann PGV Zin in Zondag
Cantores Cantores Scola in de Parochiezaal
19.00 EV.
za. 27 juli J. Rutgers
11: 2 Kon. 4,42-44; CATOIES
12: Ef. 4,1-6;
zo. 28 juli H. Zemann J. Rutgers PGV
Cantores Cantores of samenzang Samenzang
za. 3 aug.
I1: Ex. 16,2-4.12-15;
12: Ef. 4,17.20-24;
ev: Joh. 6,24-35 11.00 EV. 9.15 WCV. 11.00 WCV. 10.00 GV.
0. 4 aug. H. Zemann R. Bouwman R. Bouwman PGV
Cantores Cantores Scola Samenzang
19.00 GV.
za. 10 aug. PGV
11: 1 Kon. 19,4-8; Cantores
12: Ef. 4,30-5,2;
z0.11aug. | ev: Joh. 6,41-51 11.00 EV. 10.00 GV. 10.00 GV. 9.15 WCV.
J. Rutgers PGV PGV R. Bouwman
Cantores Cantores Samenzang Samenzang
9.30 uur EV.
Maria ten J. Rutgers. Deze zgl
do. 15 aug. Hemelopnemin voor beide parochies
P & gehouden worden
in Zeist
19.00 EV.
za. 17 aug. J. Rutgers
I1: Spr. 9,1-6; Samenzang
e 11.00 EV. 10.00 GV 10.00
ev: Joh. 6,51-58 : : : : :
zo. 18 aug. . J. Rutgers 10#)((;)\/GV. PGV Zin in Zondag
Cantores Scola in de Parochiezaal
19.00 EV.
za. 24 aug. | [1:Joz. 24,1-2a.15- J. Rutgers
17.18b; Cantores
[2: Ef. 5,21-32; 11.00 EV. 11.00 WCV. 10.00 GV.
z0.25 aug. | ev:Joh. 6,60-69 J. Rutgers R. Bouwman PGV
Ruach Samenzang Cantabile
za. 31 aug, I1: Deut. 4,1-2.6-8;
12: Jak. 1,17-18.21b-
22.27;
ev: Mc. 7,1-8.14- 9.15 EV. 10.00 GV. 9.15 EV. 10.00 GV.
z0. 1 sept. 15.21-23 J. Rutgers PGV H. Zemann PGV
Ruach Cantores Cantores Samenzang

Verklaring afkortingen: AV= Anders vieren EV=Eucharistieviering

PGV=Parochianen gaan voor GZV=Gezinsviering KWD=Kinderwoorddienst




VIEREN

Datum Nijkerk Hoevelaken Achterveld Barneveld Voorthuizen
Vaste Te wo v.d. maand 1e wo v.d. maand Elke dinsdag
vieringen WCV. 9.30 u. EV. 9.30 u. EV.
19.00 WCV. 19.00 EV.
za. 6 juli B. Piepers J. Rutgers
Cantores Odulfkoor
9.15 EV. 9.15 WCV.
zo. 7 juli H. Zemann B. Piepers
Vivente St. Caeciliakoor
19.00 EV.
za. 13 juli J. Rutgers
Samenzang
11.00 WCV. 10.00 GV. 9.15 EV.
zo. 14 juli R. Bouwman PGV J. Rutgers
St. Catharinakoor St. Caeciliakoor St. Caeciliakoor
19.00 GV.
za. 20 juli PGV
Odulfkoor
g0 10.00 GV. 9.15 WCV. 10.00 GV.
zo. 21 juli | PGV R. Bouwman PGV
R. Bouwman . -
Samenzang Vakantiekoor St. Caeciliakoor
Cantores
za. 27 juli
11.00 GV. 11.00 WCV. 9.15 EV. 9.15 WCV.
zo. 28 juli PGV N. Morpey J. Rutgers N. Morpey
Cantores Samenzang St. Caeciliakoor St. Caeciliakoor
19.00 EV. 19.00 WCV.
za. 3 aug. H. Zemann B. Piepers
Cantores Odulfkoor
11.00 WCV. 9.15 WCV. 9.15 EV.
0. 4 aug. B. Piepers B. Piepers H. Zemann
Pauluskoor Vakantiekoor St. Caeciliakoor
19.00 EV.
za. 10 aug. J. Rutgers
Samenzang
11.00 WCV. 10.00 GV. 10.00 GV.
zo. 11 aug. R. Bouwman PGV PGV
Cantores St. Caeciliakoor St. Caeciliakoor
do. 15 aug.
19.00 GV.
za. 17 aug. PGV
Odulfkoor
11.00 WCV. 10.00 GV. 9.15 WCV. 10.00 GV.
zo. 18 aug. B. Piepers PGV B. Piepers PGV
Cantores Pauluskoor Vakantiekoor St. Caeciliakoor
za. 24 aug.
11.00 GV. 10.00 GV. 9.15 WCV.
z0. 25 aug. PGV PGV R. Bouwman
St. Catharinakoor St. Caeciliakoor
19.00 EV.
za. 31 aug. H. Zemann
Odulfkoor
11.00 WCV. 10.00 GV. 11.00 EV. 10.00 GV.
zo. 1 sept. Startzondag PGV PGV H. Zemann PGV
St. Catharinakoor Pauluskoor Vivente St. Caeciliakoor

OV=0Oecumenische viering VV=Vesperviering WCV=Woord- en Communieviering VMK=Viering met kinderen GV=Gebedsviering
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INSPIRATIEBOEKJE OVER HET ONZE VADER IN KADER JAAR VAN GEBED

In ‘s-Hertogenbosch is op 16 mei
een speciaal inspiratieboekje
gepresenteerd in het kader
van het Jaar van het Gebed.
Het eerste exemplaar van het
boekje met de titel ‘Onze Vader
die in de hemel zijt" werd
door Leo Fijen van uitgeverij
Adveniat overhandigd aan de
bisschoppen mgr. De Korte

s

Betekenis

Meditatie

Beleving en mgr. Woorts, die beiden
aan het boekje hebben
meegewerkt.

Als voorbereiding op het Heilig Jaar 2025 staat in
2024 het gebed centraal. Een van de belangrijkste
gebeden is het Onze Vader. Uitgeverij Adveniat heeft
in samenwerking met de landelijke projectgroep
Heilig Jaar dit meditatieboekje over het Onze Vader
uitgegeven. Daarin staan gebeden, meditaties en
belevingsverhalen. Pater Jan Hulshof s.m. heeft
bovendien een bezinnende tekst bij elke bede van
het Onze Vader geschreven. “Deze bevlogen marist
heeft meer dan eens gepubliceerd over het Onze

Vader. Dat is bijna een deel van zijn leven geworden,
op een manier die je anders doet kijken en bidden,” zo
schrijft Fijen in zijn nawoord bij het boekje. Verder zijn
er teksten en gedachten te lezen van onder anderen
paus Franciscus, Manon Vanderkaa, Eric Borgman,
Clara Sies, Titus Brandsma en de twee genoemde
bisschoppen.

Het inspiratieboekje ‘Onze Vader die in de hemel zijt’ is
uitgegeven bij Adveniat en kost 12,99 euro. Bij afname
van 100 exemplaren of meer kost het boekje € 5 per
stuk. Bestellen: www.adveniat.nl

DIENEN

De missie van MIVA

MIVA steunt mensen die zich inzetten om zorg
bereikbaar te maken en te verbeteren en onder-
steunt hen met onmisbare vervoers- en communi-
catiemiddelen. Zo vergroot MIVA hun bereik
waardoor zij in staat zijn om meer mensen te helpen.
Juist op die plekken waar de hulp het hardst nodig
is en levens kan redden.

MIVA ondersteunt al 85 jaar lokale pioniers in Afrika,
Azi€ en Latijns-Amerika. Zij helpen mensen in af-
gelegen gebieden voor wie medische zorg, onderwijs en
andere basisvoorzieningen te ver weg zijn. Het zijn de
kwetsbaren, vooral kinderen met een handicap, die hier-
van het meest te lijden hebben. Gelukkig zijn er mensen
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die het als hun roeping zien deze kwetsbare mensen te
helpen, hoe moeilijk de weg ernaartoe ook is.

Kraamkliniek zonder ambulance:
“Wat als het mis gaat?”

Helpt u dit jaar verloskundige Zelly aan een ambulance,
en voorkomt u zo onnodige baby- en moedersterfie?

Geboortezorgis in hetachterland van Zambia heel slecht
bereikbaar. Dat leidt regelmatig tot levensbedreigende
situaties. Hulpverleners die er in ontwikkelingslanden
voor proberen te zorgen dat de allerarmsten toe-
gang krijgen tot onderwijs en gezondheidszorg,
verdienen onze steun. Daarom helpt MIVA om deze
basisvoorzieningen mogelijk te maken.

Op 24 en 25 augustus is er de jaarlijkse
MIVA-collecte in alle kerken.

M.O.V. Lucasparochie,
Johanna Tolboom en Ria de Bruin


http://www.adveniat.nl

Gezocht: toetgsenist

Wij zoeken een toetsenist (tegen vergoeding) om onze
repetities en vieringen te begeleiden. Ook nieuwe
koorleden zijn van harte uitgenodigd!

JKL Generations is in de eerste plaats een kerkkoor

van de St. Jozefparochie in Leusden. Wij begeleiden
één keer per maand een kerkdienst met modern
religieus repertoire, zowel Nederlands- als Engelstalig.
Daarnaast wordt er echter ook ander repertoire
gezongen, zoals kerst-, musical- en popnummers.

Zang- en ontmoetingsdag
Sint Caecilia Aartsbisdom Utrecht

De Kerkelijke Instelling Sint Caecilia van het
Aartsbisdom Utrecht organiseert op zaterdag 5
oktober de jaarlijkse zang- en ontmoetingsdag.
Dit jaar staat daarbij het werkveld centraal van de
verschillende koren die binnen het aartsbisdom
actief zijn.

Bureausecretaris Marcus de Haard van Sint Caecilia:
“Er bestaat een breed scala aan typen koren binnen
onze Kerk (gregoriaanse koren, gemengde koren,
middenkoren, kinder- jeugd- en jongerenkoren)
en deze mogen allemaal vertegenwoordigd zijn
op deze dag. Naast de repertoire inbreng van elk
koor zal tijdens deze zang- en ontmoetingsdag
ook aandacht worden besteed aan de Hymne van
het Jubeljaar 2025 en muziek van Marco Frisina.”
De dag wordt geleid door de musici Marcus de
Haard en Ronald de Haan en rector Kuipers van
het Ariénsinstituut. De zang- en ontmoetingsdag
wordt gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk in
Apeldoorn (Stationsstraat) en begint om 10.30 uur
(inloop vanaf 10.00 uur). De dag zal naar schatting
duren tot 15.00 uur.

De kosten (inclusief materialen) bedragen 25 euro
per deelnemend koor tot 20 personen, 40 euro per
deelnemend koor tot 40 personen en 50 euro per
deelnemend koor tot 60 personen. Aanmelding
en nadere informatie bij bureausecretaris Marcus
de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. tel.:
06 49957318, e-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl.
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ONTMOETEN

Deze nummers worden met enige
regelmaat tijdens uitvoeringen en
concerten ten gehore gebracht.

Zo wordt er momenteel weer
geoefend voor een lustrumconcert
met songs van hedendaagse
artiesten maar ook gouwe ouwe.
Er heerst een warme, familiaire
sfeer in het koor; iedereen is
welkom en je mag zijn zoals je bent.
Om iedereen de mogelijkheid te
geven deel te nemen aan het koor
is de contributie voor koorleden bijzonder laag,
slechts 30 euro per jaar.

Ben je geinteresseerd en ten minste 13 jaar oud,

kom dan eens luisteren bij een van de repetities op
donderdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in de St.
Jozefkerk, Hamersveldseweg 51 in Leusden. Je zult
met open armen worden ontvangen.

Met vriendelijke groet, Alexandra Botter-Mulder

JONGERENREIS NAAR ROME
IN HEILIG JAAR 2025

In 2025 wordt er in de Rooms-Katholieke Kerk weer een
Heilig Jaar gehouden. “De Nederlandse bisdommen
organiseren in dat jaar samen een nationale bedevaart
naar Rome, en wij jongeren gaan ook mee! Dus blok de
meivakantie van 2025 alvast in je agenda: van 26 april
t/m 3 mei gaan we naar Rome,” aldus jongerenwerker
Sarah Mijhad.

Géén vakantie, maar samen op pelgrimstocht

Paus Franciscus heeft gelovigen uit de hele wereld
uitgenodigd om tijdens het Heilig Jaar 2025 op bede-
vaart naar Rome te komen. Rome verwacht

30 miljoen pelgrims te verwelkomen! .

Tijdens de meivakantie van dat jaar P *
wordt er vanuit katholiek Nederland Q:?v 5 )
een nationale bedevaart naar Rome 3 :
aangeboden. Pelgrims uit alle bisdom-
men en katholieke maatschappelijke

organisaties gaan dan op bedevaart
naar Rome.

Meer informatie

In het najaar komt een reisfolder beschikbaar met alle
informatie. Mijhad: “En op het feest van Christus Koning
van het Heelal komen de jongeren van Jong Aartsbisdom
altijd samen met aartsbisschop kardinaal Eijk, dan wordt
hier zeker ook aandacht aan besteed.”

De organisatie van de bedevaart heeft zelf ook een
website: www.rome2025.nl. Daarnaast is er een
themawebsite van de R.-K. Kerk in Nederland:
www.jubeljaar2025.nl of www.pelgrimsvanhoop.nl.


http://www.rome2025.nl
http://www.jubeljaar2025.nl
http://www.pelgrimsvanhoop.nl
mailto:sintcaecilia@aartsbisdom.nl

'‘CONNECT'

Op zaterdag 2 november 2024 houdt Jong Katholiek,
de jongerenafdeling van de Rooms-Katholieke Kerk in
Nederland, een Katholieke Jongerendag (KJD). Vanuit

heel het land zijn jongeren tussen 16 en 30 jaar welkom

in De Schuilplaats in Ede om hun geloof te beleven en

andere jongeren te ontmoeten. Het thema is ‘Connect’
en sluit aan bij het Jaar van gebed 2024 in de R.-K. Kerk.

“De KJD was in 2023 een groot succes,” vertelt
projectleider Arieke van Reeken. Samen met een
kernteam bereidt zij het programma voor 2024 voor.
“Dit jaar hebben we gekozen voor een ruimere locatie
(Evangelische Gemeente De Schuilplaats aan de

Otterloseweg 18A in Ede) om groei te faciliteren en een
nég mooiere jongerendag te kunnen houden. We willen

het enthousiasme dat we bij zoveel jongeren hebben
gezien verder laten uitgroeien en de deelnemers
stimuleren mee te bouwen aan een levende Kerk

in Nederland. Het zal een dag worden van nieuwe
ontmoetingen en weerziens.”

Breed gedragen organisatie

De voorbereidingen voor de KID zijn al in volle gang.
De organisatie bestaat uit verschillende werkgroepen
van jongeren uit de bisdommen, nieuwe bewegingen,
congregaties, katholieke studentengroepen en enkele
jongeren uit migrantengroepen. Daarmee wordt de
Katholieke Jongerendag een breed gedragen initiatief

waar jongeren zich welkom voelen en gesterkt worden
in hun christelijke identiteit.

De Katholieke Jongerendag vindt plaats op de vooravond
van het jubileumjaar dat de Rooms-Katholieke Kerk
wereldwijd viert in 2025. Het voorbereidingsjaar op dit
Jubeljaar is het Jaar van gebed. Tijdens de KID staat dit
Jaar van gebed centraal.

UITIE MISDIENAARS

De misdienaars van St. Maarten en
St. Lucas hebben hun bowling-uitje gehad.

13 juli 2024

SAVE THE DATE
Diocesane Gezi
13juli 2024
Symfonie van gebed

Ga samen met je gezin op weg
en ontdek op een interactieve wijze de
verschilende vormen en manieren van gebed!

Meer informatie volgt binnenkort

Locatie: in en rond de Nicolaaskerk te Baarn

Weekend 24 en 25 augustus 2024

MIVA-collecte

24 en 25 augustus 2024

Tweedaagse Bedevaart naar Banneux
(parochie HH. Paulus en Ludger)

A gle, &d&x\.’

30 augustus t/m 3 september 2024
Vijfdaagse Bedevaart naar Banneux
(samen met het bisdom ‘s-Hertogenbosch)
Meer informatie is ook te vinden op de
website www.caritas-banneux.nl.

8 t/m 14 september 2024
Zevendaagse Bedevaart rondreis door
Noord-Frankrijk, meer informatie:
www.aartsbisdom.nl/frankrijk of bij de
Diocesane Werkgroep Bedevaarten,
e-mail: ceremoniarius@aartsbisdom.nl

Zaterdag 5 oktober 2024

10:30 uur - Zang- en ontmoetingsdag Sint Caecilia
Aartsbisdom Utrecht in Onze Lieve Vrouwekerk
in Apeldoorn (Stationsstraat)

Zondag 20 oktober
Lucasdag (Save the Date)

Zaterdag 2 november 2024
Katholieke Jongerendag


http://www.caritas-banneux.nl
http://www.aartsbisdom.nl/frankrijk
mailto:ceremoniarius@aartsbisdom.nl

