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Trefpunt is een uitgave van de 
Geloofsgemeenschap St. Jozef Achterveld 

Voor iedereen die zich positief betrokken voelt met ons 
dorp Achterveld en omgeving. 

 
 

Van de redactie 
   

Jaargang                                  nr. 5                             29 mei - 2 juli 2024 

 

Kampioen worden? Op “de platte kar”? Uit volle borst “we are the 

champions” zingen? Een optelsom van talent, training, focus, doorzetten, 

planning, samenwerking, stimulans, steun, geluk en waarschijnlijk nog 

een paar ingrediënten. 

Als je kampioen wordt, is dat bijna altijd een euforisch gevoel. Het 

overkomt je niet zo vaak dat je 

kampioen ergens in wordt! Een 

paar dorpsgenoten haalden de 

afgelopen weken de krant omdat 

ze kampioen zijn geworden. En 

daar mogen we ook best van 

meegenieten. We zagen afgelopen 

2 weken berichten over de 

Champions Trophy dansen en een 

landskampioen voetbal vrouwen 

FC Twente. 

Gefeliciteerd Manouk, Marinka, 

Marloes en Danique!  

We zagen ook een  

“kampioensfoto” op de Facebook 

pagina van “Je bent een echte 

Achtervelder”. Het noorderlicht 

boven de kerk. Wat een lekker 

gevoel moet de fotograaf hebben 

gehad met dit prachtige plaatje. 

Onwerkelijk bijna. 
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Gelukkig kunnen alle Achtervelders van deze foto meegenieten en wij 

doen dus graag mee met een papieren weerslag: als het goed is kun je het 

noorderlicht nog zien.  Complimenten voor de fotograaf: je mag je 

kampioen voelen! 

Je kampioen voelen, ja dat mag gelukkig ook. Je eindexamen halen, de 

klompenvierdaagse gezellig volbrengen, een leuke hut met elkaar bouwen 

op het bouwdorp. Een prachtig gedicht schrijven en voordragen bij 

dodenherdenking. Samen lekker zingen en anderen daarvan laten 

genieten. Als vrijwilliger meewerken aan een succesvol evenement als 

Koningsdag. Een festival organiseren: gewoon plezier maken zonder 

gedoe. Koken voor dorpsgenoten die gezelligheid zoeken. Een groot 

applaus krijgen na het zomeravondconcert als afsluiting van de DWS-

workshops.  

Je bent dan niet beter dan de rest, maar je “betere-ik” heeft het helemaal 

goed gedaan. Een beetje trots zijn op jezelf; dat mag best. Het mag een 

stimulans zijn om het beste in jezelf altijd in het leven van alledag naar 

boven te halen.  

Als iets te mooi is om waar te zijn dan is het vaak ook niet waar. Maar in 

dit geval? Hoe mooi klinkt het: Kampioen worden, kampioen zijn in leven 

en laten-leven? 

Het leven is toch niet alleen maar een competitie met maar 1 winnaar/       

1 winnend team en dan dus ook de rest een loser, een verliezer? Het leven 

is ook en vooral het beste uit jezelf halen en een ander de gelegenheid 

geven dat ook te kunnen doen. 

Het leven mag eigenlijk helemaal geen verliezers kennen!  

De “betere-ikken” zijn zeker bij elkaar de echte kampioenen.  

Dit keer feliciteren we in het bijzonder ook alle geslaagde 

examenkandidaten. En de oproep om 

op de examenuitslagdag woensdag  5 

en 12 juni de Achterveld-vlag uit te 

hangen: nou die delen we heel graag. 
 

En we feliciteren ook alvast 

DorpsTV Achterveld met het 12,5 

jarig bestaan op 21 juni. We gaan er 

vast meer van horen en zien!  
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In de mediatheek op Achterveld.Net is een schat aan filmpjes te vinden.  

Het volgende nummer van Trefpunt verschijnt 2 juli 2024. 

Kopij en reacties graag via trefpunt@stlucas.nu voor 18 juni 

Het navolgende nummer verschijnt 27 augustus 

Trefpunt is digitaal te lezen via https://stlucas.nu/parochiebladen/.  

 

 

Van de Dorpsraad mei 2024 

De afgelopen periode hebben een 

aantal onderwerpen weer centraal 

gestaan bij de Dorpsraad. De 

werkgroep verkeer heeft diverse 

gesprekken gevoerd met bestuur en 

Veilig Verkeer Nederland. Samen met 

de verkeersdeskundige hebben wij een viertal locaties laten zien en 

hebben wij een meetradar opgehangen. Deze radar zal de komende weken 

de snelheid op een 3tal locaties opnemen. De gegevens zullen de basis 

worden van de adviezen. 

De 4 locaties die bezocht zijn, zijn: 

• Hazendam, de uitrit waar fietsers niet goed zichtbaar zijn voor het   

  autoverkeer 

• De stoeprand bij Achterveld – West (Hessenweg). Deze stoeprand is de  

  reden voor veel kapotgereden autobanden. Aantal bewoners staan    

  automobilisten met schade bij 

• Aansluiting Hendrik van Viandenstraat op Walter van Amersfoortstraat.  

  Dit is een onoverzichtelijk punt 

• Versmalling Koningin Julianaweg is niet goed verlicht. 

De eerste indruk van VVN is dat het terechte punten zijn. VVN schrijft 

een advies en dat zal worden ingediend bij de gemeente Leusden. 

Daarnaast zullende beide voorstellen die wij naar de raad gestuurd hebben 

(Sluipverkeer en gedrag) 30 mei worden besproken met de gemeenteraad. 

We houden jullie op de hoogte. 

Binnenkort is de Dorpsraad in gesprek met de Wethouder 

verantwoordelijk voor energietransitie. Wij willen graag in gesprek over 

de on- en mogelijkheden van de energietransitie. 

Groeten, 

Edwin Winterkamp 

mailto:trefpunt@stlucas.nu
https://stlucas.nu/parochiebladen/
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In onze rubriek "Op de barricade” stellen de komende tijd de 

verschillende leden van de Dorpsraad zich voor en vertellen ze waar zij voor 

staan. In deze zesde aflevering: Gisela Tossaint. 
 

Ik ben Gisela Tossaint en op dit moment al 22 jaar met pensioen. 

Mijn wieg stond in Maastricht waar ik tot mijn 26e heb gewoond. Na mijn 

middelbare school heb ik zoals dat nu heet 

enkele modules gehaald zoals typen en steno, 

alsmede diploma’s voor 

handelscorrespondentie. Ik wilde secretaresse 

worden en Schoevers was niet mogelijk want 

op kamers gaan was onmogelijk. In die tijd 

gingen meisjes niet uit huis zonder getrouwd 

te zijn. 

Ik solliciteerde in 1955 bij de Staatsmijnen en 

kreeg een baan aangeboden bij de 

Mijnindustrieraad, een overkoepelend orgaan 

van werkgevers en werknemers.  

De mijnindustrie was toen nog een goede werkgever. Gelukkig kreeg ik de 

beschikking over een elektrische tikmachine want het aantal verslagen was 

gigantisch. Al het overleg werd door juristen vastgelegd en uitgewerkt naar 

de partijen gestuurd..  De Mijnindustrieraad was een publiekrechtelijk 

orgaan. Jaarlijkse verantwoording naar Economische Zaken in Den Haag 

was verplicht. 

In 1962 verhuisde ik naar Hilversum. Ik had gesolliciteerd naar een functie 

als secretaresse van de voorzitter van de KRO. De 7 jaar ervaring opgedaan 

bij de Mijnindustrieraad werd goed beoordeeld. De bestuursvergaderingen 

van de KRO opgenomen op een bandapparaat, werkte ik uit.   

Mijn verloofde (Co Stevens) had in 1961 een baan gevonden als 

geluidtechnicus bij de Wereldomroep. De woningnood in Hilversum was 

groot. Wij kwamen op een wachtlijst te staan: 9 jaar wachten op een flatje. 

Zo kwamen we in Achterveld terecht. In 1964 werden 20 

eengezinswoningen opgeleverd waarvan wij er een konden kopen.  De 

hypotheekvoorwaarden waren zodanig gewijzigd dat het salaris van beide 

echtgenoten - we waren toen al voor de wet getrouwd - bij elkaar mochten 

worden opgeteld. 

Het was meteen raak in Achterveld.  
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Waarschijnlijk kwamen wij bovendrijven omdat we een nogal uitgesproken 

opvatting hadden met betrekking tot het kerkbezoek: in Limburg waren we 

gewend dat iedereen zijn eigen zitplaats zocht. In Achterveld niet. Dat zag 

ik meteen dus ik loodste mijn man naar links, de vrouwenkant op. Hij kwam 

er na een kwartier achter dat hij tussen alleen maar vrouwen zat. 

De jonge kapelaan zocht nieuwe mensen voor het opzetten van een 

jeugdraad en kwam bij ons aankloppen. Ik heb spontaan ja gezegd. Richard 

van Zandbrink en Ton Kleinveld  o.a. waren hier ook lid van. 

Na een onderbreking van 1967 tot 1970 toen mijn man voor drie jaar door 

de Wereldomroep naar Bonaire werd uitgezonden, kwam ik toch weer in 

beeld. 

Ik werd weer gevraagd voor de jeugdgroep. Onze groep werd ook gevraagd 

voor het organiseren van de zgn. Dorpscontactavonden. Het bestuur van de 

Stichting Ons Gebouw benaderde ons om een lid aan te dragen; dat werd ik.   

Zo rolde ik het dorpse leven in, en vond er mijn weg, maakte contact en 

kende iedereen, zij het niet allemaal van naam. Maar iedereen kende mij 

wel.  

De gemeente was van mening dat Achterveld ook vertegenwoordigd moest 

worden binnen gemeentelijke commissies. Zo werd ik met plaatsgenoot 

Karl von Bergh gevraagd voor de Commissie Woningtoewijzing. Daarna 

voor de Commissie Oude Boerderijen, de Hessenweg-

Achterveld/Stoutenburg-commissie (de HAS-commissie) onder Wethouder 

Gaillard. Alles nog voordat de gemeente in1999 'Buurt aan de Beurt' in 

Achterveld organiseerde.  

Dat zou de start worden voor de Voorlopige Dorpsraad Achterveld 

Stoutenburg die in 2001 werd ingesteld door de Gemeenteraad. 
 

Penningmeesterschap dorpsraad 

In 1999 had ik me nog niet opgegeven voor deze voorlopige dorpsraad. Ik 

ging met pensioen. In het voorjaar van 2002 heb ik me toen gemeld voor de 

dorpsraad. Men zocht een penningmeester. Dat werd ik en dat ben ik 

gebleven tot 2023, toen ik officieel afscheid nam van dit deel van mijn werk 

voor dorp en dorpsraad. 
 

Waarom zet ik me in? 

Het dorp Achterveld heeft zonder dat ik het merkte een plaats in mijn hart 

ingenomen. Erop terugkijkend is dat mij nu ook duidelijk geworden.  
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Hier voel ik me thuis. Ook in het straatje waar ik woon. De omgeving is 

weliswaar vlakker dan in het Limburgse, maar net zo afwisselend, als je het 

maar wil zien. De Utrechte Heuvelrug is heel dichtbij. 
 

Belangrijke onderwerpen 

Terugkijkend zijn alle onderwerpen die zich aandienden, belangrijk 

geweest. En heel divers. Van nieuwbouw in Groot Agteveld, Mastenbroek 

1 en 2, het fietspad naar Leusden (waar al 30 jaar om werd gevraagd), het 

loslaten van de wijkplatformen en dus ook de veranderde status van de 

dorpsraad ('de samenleving voorop') de reconstructie van de Hessenweg tot 

aan de energietransitie toe.  

Maatschappelijke veranderingen hebben invloed op het leven in Achterveld 

en Stoutenburg: zo ontstond DAVA en het op de toekomst gerichte Visie 

2035 was een initiatief van een dorpsgenoot samen met de dorpsraad.  

Verkeer en veiligheid blijven actueel. Nieuwe onderwerpen zullen 

ongetwijfeld weer aan de orde komen. 
 

Mijn mooiste plek 

Het weide- en bosgebied achter Groot Zandbrink, waar je op een smal 

paadje lopend in het voorjaar langs weilanden zomaar een bosgebiedje 

inloopt, de Moorsterweg oversteekt en dan verrast wordt door een berm met 

alleen maar de gele sterren van het Speenkruid. Wandelgebied bij uitstek. 
 

Autoriteit voor dorpsraad 

Vanaf de oprichting heeft het belang van de bewoners voorop gestaan. De 

dorpsraad is gevraagd om advies over alle zaken die van invloed waren voor 

de leefbaarheid zoals verkeer, brandweer, buitengebied, gezondheid en 

recreatie. Maar ook leefbaarheid binnen het dorp (het ommetje), DAVA, 

nieuwbouw, scholen, baldadigheid jeugd en niet te vergeten Beeldkwaliteit 

van het dorp. De nieuwe Omgevingswet, per 1 januari 2024 ingevoerd, zal 

ongetwijfeld in de toekomst nog ter sprake komen. 
 

De straat op 

Zelf ben ik maar één keer de straat opgegaan: in 1982 tegen de kruisraketten 

(Woensdrecht).  

Het nut hiervan zie ik niet in. Aan tafel kan veel meer worden bereikt dan 

op de barricaden. 
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Achterban 

De dorpsraad heeft in de afgelopen jaren Open Avonden gehouden over 

diverse onderwerpen en zal dit ook weer organiseren als zo'n vraag bij de 

dorpsraad of bij de bewoners naar boven komt drijven. 

De laatste keer was dat voor Visie 2035. 
 

Behouden  

De onbevangenheid en het plezier dat dit dorp heeft en ook uitstraalt is enig 

in zijn soort. Als er iets gebeuren moet, wat dan ook dan zet iedereen er de 

schouders onder. Samenleving voorop zit allang in het dna van dit dorp. 

Vrijwilligers zijn altijd op te trommelen. De dorpse tam-tam werkt goed. 

Het is tevens een mooi dorp, een gezellig dorp, in een mooie omgeving.  

Die omgeving is ook cruciaal voor het wonen hier.  
 

Wens 

Houdt deze 'geest' intact. Behoudt het goede en versterk het. 

Iedereen is hier welkom om mee te doen of niet en dat is de kracht van dit 

dorp. 

Achterveld is een pareltje, vriendelijk en vertrouwd. 

Houdt de openheid van het landschap intact: dat is pure schoonheid. In de 

toekomst zal - bij het geleidelijk verdwijnen van de boerenbedrijven - 

waarschijnlijk grote druk ontstaan door ontwikkelaars. Schenk daar 

aandacht aan. De uitbreidingen moeten kleinschalig blijven. Zorg voor 

afwisseling: kleine bospercelen met wandelmogelijkheid  maar ook grote 

parklandschappen zoals in Stoutenburg en Schoolsteegbosjes tussen open 

landschap zijn belangrijk.. Naast klompenpaden moeten er ook 'verharde' 

wandelpaden komen voor de eigen bevolking (moeders met kinderwagens; 

ouderen), om te joggen, gebruik door scootmobielen e.d. Dat ontbreekt op 

dit moment nog. In Mastenbroek 2 wordt daar al ruimte voor gemaakt. Die 

aandacht moet blijven ook in de nog te realiseren nieuwe uitbreidingen. 

De 'beweegtuin' kan op deze manier overal ontstaan ook met eenvoudige 

middelen. 

 

Iedereen is welkom om mee te doen of niet en dat is de kracht van dit dorp. 
 

Citaat van Gisela. Dank! 
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Wie wat waar (1) 

 

Waar staat dit bruggetje? Het staat op een van 

mooiere plekjes in onze omgeving bij een 

overspanning van de Barneveldse Beek. 

 

En het is een bruggetje met een naam: Wat is het 

verhaal erachter? 
 

 

 

 

Bewegen in Achterveld 
 

DAVA zoekt Coördinator Bewegen 

 

Het winternummer van 

Heelkommentaar stond er vol mee: Bewegen in Achterveld. Bewegen is 

gezond voor lichaam en geest en in Achterveld is er voor elk wat wils om 

gezond te bewegen. Maar, laten we eerlijk zijn, soms helpt het als je net 

dat ene zetje krijgt. De buren die je vragen om samen dat blokje om te 

lopen, de DAVA-vrijwilliger die je op de duofiets wijst of op de stoelyoga, 

de activiteitenbegeleider van Huize St Joseph die je meeneemt naar 

beweeg-, speel- en ontmoetingstuin ’t Agteveld. Bewegen is nou eenmaal 

fijner om sámen te doen.  

Daarom heeft DAVA besloten op zoek te gaan naar een coördinator 

Bewegen. Een vrijwilliger die het leuk vindt om de verschillende 

mogelijkheden en initiatieven die er al zijn met elkaar én met de inwoners 

te verbinden én nieuwe initiatieven te laten ontstaan. Een wandelclubje? 

Een fietsclubje? En wie weet, krijgen we dan de Wandelchallenge ook 

weer terug. 

Lijkt het jou leuk om die coördinator te zijn? Stuur dan een mail naar 

info@doorachterveld.nl 
 

Voor informatie Lucas Koch 0651928148 

 

 

mailto:info@doorachterveld.nl


9 

 

 

 

  

Activiteiten in de Buurthuiskamer 

 
 Maandag, dinsdag en donderdag is de buurthuiskamer open van 9.30 tot 

11.30 uur voor een kopje koffie. Woensdag vanaf 11:00 u Info: 0324-200012. 

 Iedere maandag en woensdag wordt er een versbereide maaltijd 
geserveerd om 12.30 uur. Kosten 7 euro. Graag doorgeven via 06-42806159. 

  Ukkiecafé voor (groot)ouders en kleine kinderen om te spelen en     
       ontmoeten. 1e vrijdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur. 

   Creatief schrijven: Aan de hand van speelse en creatieve          
  Schrijfopdrachten kom je tot het schrijven van korte stukjes uit je leven. 

       Info:06-22265511 of vanzanten.marion@gmail.com.  

 Handwerken op maandag tussen 10.00 en 12.00 uur. 

 Koersbal Zomerstop juni t.m. aug.. 

 Schaken op dinsdag 4 en 18 juni, 2, 16 en 30 juli van 14.00 tot 16.00 u.  

 Spelletjes Zomerstop juni t.m. aug. 

 Samen zingen Zomerstop juni t.m. aug. 

 Stoelgymnastiek op donderdag van 9.30 tot 10.00 uur in De Heelkom. 
Info: 0342-451542.  

 Stoelyoga  Zomerstop juni t.m. aug. 
     

 Iedere dinsdag van 10-12 u. van 16 juli t.m. 20 aug. kun je deelnemen    
       aan allerhande activiteiten b.v. schilderen van eigen werk, schilderen (op  

       nummer), stenen en/of vazen beschilderen. Diamont painting, tekenen  
       of kleuren (op nummer), origami, biljarten en bordspellen. 
        Loop eens binnen en doe mee! 
 

www.doorachterveld.nl of via de Buurthuiskamer+ coördinatoren Joke 
van Buuren-Houtveen en Margriet Kruithof.  
Tel: 06-42806159 of 0342-200012. 
Adres Buurthuiskamer: Walter van Amersfoortstraat 52, Achterveld. 

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! 
 
 
 
 
 

mailto:vanzanten.marion@gmail.com
http://www.doorachterveld.nl/
http://www.doorachterveld.nl/
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Kijk ook eens in de etalage van de buurthuiskamer. Er staan bv. 

poppenledikantjes te koop. Er liggen gebreide sokken in diverse maten. 

En veel meer leuke presentjes. Er zijn ook weer vogelnestkastjes. Van de 

verkoopopbrengst  kopen we weer materialen om mee te werken. 
 

TIP!!     De beweegtuin is geopend, neem eens een kijkje en doe mee. 

Kijk ook eens op de website van DAVA, www.doorachterveld.nl,  er 

zijn meerdere werkgroepen met leuke activiteiten, zoals de 

Singleclub, Automaatje, Klusmaatje, Samen aan Tafel en de 

Boekenkast in de Oude Bieb. 

Vrijwilliger worden in de Buurthuiskamer van DAVA?? 

 Voor of na je pensioen….Het is leuk en zinvol  iets voor een ander te 

doen. Je praat en/of doet een spelletje  met de gasten en intussen schenk 

je een kopje koffie of assisteert bij het koken van een lekkere maaltijd. 

Iets voor jou? Bel dan: Coördinatoren van Buurthuiskamer+ : 

Joke van Buuren-Houtveen en Margriet Kruithof 06-42806159 

 

Het zomerprogramma voor “DAVA Singles Café” en “DAVA eet samen” 

volgt in het komende nummer van Trefpunt. 

 

Dava fietst samen 

Samen een rondje fietsen op de elektrisch ondersteunde duofiets? Mail 

dan naar Davafietstsamen@doorachterveld.nl of bel 06-27038056.  

De duopassagier kan naar keuze wel of niet of een beetje meetrappen. 

Voor degenen die wat lastiger er op uit kunnen een fijne mogelijkheid om 

lekker buiten te zijn. En natuurlijk genieten van gezelschap onderweg. 

Heeft u een vast maatje: 

helemaal goed en anders 

proberen wij een maatje te 

vinden. Wilt u vrijwilliger 

worden om als maatje mee te 

fietsen. 

Graag!  Samen fietsen!  

      

De duo fiets heeft nu 72 kilometer op de teller, de accu is opgeladen en 

staat klaar!  

 

mailto:Davafietstsamen@doorachterveld.nl
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PS ook voor de jongste jeugd: voorlezen in de bibliotheek.  

Woensdag 5 juni 14.30u  

 
 

De Achterveldse Vlag 

Het zal niet ontgaan zijn dat de 

Achterveldse vlag is uitgedeeld tijdens 

Koningsdag. Een spetterende onthulling.  

Een geweldig initiatief van en onder 

leiding van Lucien Pot. 

Inmiddels zijn er 500 vlaggen uitgedeeld 

aan de inwoners van Achterveld. 

Het doel is te vlaggen als er een activiteit 

of feestmoment is in Achterveld. Het eerste 

moment was zaterdag 11 mei. 20 jaar 

Ankervelders en het ophalen van spullen 

voor DWS.  

Als je nog geen vlag hebt en een gratis vlag 

wilt ontvangen, kan je je opgeven door een 

mail te sturen naar 

vlagvanachterveld@gmail.com  

met vermelding van je naam en adres. 

Groeten, Namens de werkgroep, Edwin Winterkamp 
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Uitleg vlag van Achterveld 
 

Het wapen 

De oranje kleur is eigenlijk transparant en daardoor 

afhankelijk van achtergrond. 

Dit opgefriste wapen is gebaseerd op de wapens die er 

sinds 1265 zijn geweest. 
 

De 2 golflijnen symboliseren de Modderbeek en de Barneveldse beek. 

Daartussen ligt Achterveld. De 3 sterren staan voor de 3 sterren van het 

dorp: De Kerk, Het verenigingsleven, maar zeker ook de dorpsbewoners. 

Deze 3 sterren maken het dorp sterk en krachtig. Daarom staan ze in het 

midden van het wapen als centraal punt. Onderin is het wapen groen. 

Groen staat onderaan als teken van de aarde en als verwijzing naar de 

agrarische achtergrond. Het fundament van het dorp, waar Achterveld uit 

ontstaan is.  

 

   

 

 

 

 

 

De vlag 

Op de vlag zijn een aantal Achterveldse symbolen terug te vinden. Zo is 

er een deel van de Hessenweg en de Barneveldse Beek te zien als lijnen 

in de vlag. Aan de Hessenweg vinden wij ook het karakteristieke centrum 

van Achterveld, waaraan de kerk en 

het Coöperatiegebouw liggen. 

Daarom zijn de silhouetten van de 

kerk en van het Coöperatiegebouw 

duidelijk terug te zien in de 

achtergrond van de vlag. Tot slot 

staat in het midden van de vlag het 

wapen, omdat onze 3 sterren 

natuurlijk centraal staan in het dorp.  
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Met dank aan Lars Ossendrijver 

 

 

Het vlag uitdeelteam op Koningsdag 
Op de foto staan van links 

naar rechts: Judith Butselaar, 

Karin Pot, Nick Marinus, 

Kevin Pot, Sharon Pot, Lars 

Ossendrijver en Lucien Pot. 

Achter de schermen zijn 

Gerard van Dijk, Andy 

Boutens, Jos Traa en Henry 

Schouten op de dag zelf ook 

druk in de weer geweest 

(toevallig op dit foto- 

momentje afwezig) en op 

afstand ook Edwin Winter-

kamp. 

 

 

 

Op dorpstv.achterveld: kijk op 

Achterveld.net voor de film 
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Koningsnacht en Koningsdag 
Dank aan iedereen die Koningsnacht en -dag mogelijk heeft 

gemaakt!  

Wilt u volgend jaar ook meedoen als vrijwilliger? Stuur dan  

een berichtje naar koningsdagachterveld@gmail.com 

 

Voor een foto-reportage van dit jaar:  

https://photos.app.goo.gl/HhtaGjY6kECuUS2d7 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:koningsdagachterveld@gmail.com
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Dodenherdenking 2024 

 
 

Kijk op dorpstv.achterveld op Achterveld.net voor de herdenking bij de monumenten. 

 

Vanavond vliegen er aan de hemel 
vogels zij aan zij. 
Op hun vleugels dragen 
ze onze gedachten 
aan mensen zoals ik en jij. 
Zij gaven hun leven voor onze vrijheid 
hun lichamen rusten in de aarde 
onder een houten kruis , een verweerde steen 
in de duinen óf in de diepte van de zee. 
Hun zielen zijn herrezen en opgenomen 
in de warmte van "De Bron" 
waar ze eeuwig verder leven 
en in de harten van al hun dierbaren. 
Voorgedragen door Ole Oosterloo leerling van ’t Startblok 
 
Toen maar toch nú 
79 jaar geleden werd er veel op ons gelet 
Want de Duitsers hielden ons land bezet. 
Dát was 79 jaar geleden 
Maar ook vandaag wordt er gestreden 
Tegen dood en pijn 
Wanneer zal het toch écht vrede zijn? 
In elk huis is wel eens strijd 
Dat is iets wat je niet vermijd. 
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Ruzie, zo noemen we die strijd meestal 
Maar oorlog ????   Dat is een ander geval! 
Ruzies in landen zijn dezelfde zaken 
En voor je het weet heb je met oorlog te maken  
Dus wees aardig tegen iedereen, keer op keer, 
Dan is de oorlog nergens meer. 
Bevrijding 
Oorlog is nooit fijn 
Zo dachten ze toen en denken ze nu 
Met al die bommen, pistolen en granaten, 
Dat zijn gemene apparaten. 
Vrede is zo mooi en is zo fijn 
Dat zou in elk land zo moeten zijn. 
Dan kan je spelen., lachen en met elkaar praten dus……… 
Weg met bommen en granaten. 
Voorgedragen door Gijs Boon leerling van ’t Startblok 
 

OORLOG OM DE HOEK 
 Vluchtelingen op de stoep 
 Ik denk na wat ik zou doen 
 Vluchten, vechten, blijf ik thuis, 
 Is er voor mij een Achterhuis?    

Vluchten? En waar ga ik dan heen? 
Kan mijn familie mee of moet ik alleen? 
Kan ik met mijn vrienden blijven praten? 
Moet ik echt alle achterlaten? 

 
 ik word stil     
 "om stil te staan " 
 Bij toen en nu   
 Bij al dat verdriet 
 Ik wil in vrede leven, 
 Oorlog.....dat wil ik niet 
voorgedragen door Dorus Kooloos, leerling St. Jozefschool 
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EEN LES VOOR DE MENSEN 
Oorlog brengt geweld en dood 
veel verdriet en hongersnood 
Daarom mogen wij niet vergeten 
en moeten van de Tweede Wereldoorlog weten: 
Niet de Duitsers haten, dat is iets, 
wat we nú moeten laten. 
De oorlog moet ons leren  
dat wij ons niet tegen andere mensen mogen keren. 
Vreemdelingenhaat is iets om voor te waken  
en daarom moeten wij ook vandaag protesten maken 
Voorgedragen door Koen Kok, leerling St. Jozefschool 
 

Bevrijdingsvuur 2024 
 

 
 

Vlnr Maaike, Kevin, Thom, Jasper, Sjoerd, Jan, Erik, Wouter 

Het vuur der Bevrijding wordt opgehaald in Wageningen bij Hotel de Wereld.  
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   Onderweg wordt het vuur zorgvuldig meegenomen. 

 

 

 

 

Kijk op Dorpstv.Achterveld op Achterveld.net voor 

de toespraak van veteraan Peter Wieman bij het in 

ontvangst nemen van het Vuur der Bevrijding. 
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De vlagdagen 
 

De vlag van Achterveld mag je altijd 

uithangen. Het voorstel is om de vlag 

zeker uit te hangen op de dagen dat er 

iets speciaals voor het dorp of de 

dorpelingen te doen is.  

Voor de komende periode: 

Uitslag examens: woe 5 en woe 12 juni 

DWS zomeravondconcert: woe 26 juni 

DWS Rommelmarkt: zat 6 juli 

Cafe Racedagen: zon 7 juli 

Tour de Junior/ braderie 

Puupenkoppen: 12 t/m 17 aug 

ABTB 2.0 fietstocht: zon 1 september  

Gazonmaaierrace : zat 14 september 

In de agenda zullen we deze dag met “de vlag” vlaggen.  

En er komen er nog meer! 

facebook: vlag van achterveld 
 

 

 

 

 

Zonnebloem loten kopen aan de deur gemist?  
Kijk op https://www.zonnebloem.nl/  Trekking 7 oktober. 
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DAUWTRAPPEN 2024 

Heel vroeg je bed uit op een vrije dag is nooit heel fijn. 

Behalve als je bij het dauwtrappen van de AA wil zijn. 

120 fietsers en wandelaars gingen vanaf 05.30 op pad. 

30 meer dan vorig jaar dat hadden we nooit verwacht. 

Een mooie route over verharde wegen maar ook wat zandpaden met modder 

kwamen ze tegen. 

De tussenstop was bij boerderij De Pol in Scherpenzeel. 

Daar stond de koffie met broodjes klaar. 

Door het overweldigende aantal deelnemers was er een kleine strop want voor 

de laatste fietsers waren de broodjes op. 

Gelukkig hadden we speculaasjes genoeg en daardoor weer energie om de 

laatste kilometers te fietsen, terug naar de kroeg. 

Een bedankje aan Nancy en Maarten van de fietsshop want een pech geval is 

dan zo opgelost. Helemaal top! 

Bart, Annie en Ria  bedankt voor het uitzetten van weer een mooie tocht. We 

hebben weer mooie plekken bezocht. 

Wij als organisatie, passief Achterveld, waren weer zeer tevree en hopelijk 

fietsen jullie volgende jaar weer mee. 

Groetjes, Passief Achterveld 
 

En namens Actief Achterveld: Grote dank aan Passief Achterveld voor het 

organiseren van het Dauwtrappen. 
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DWS Danst wint de Champions Trophy 

Wat een prachtige prestatie hebben de junioren van DWS Danst geleverd. 

Ze wonnen de Champions Trophy in sterk bezet internationale wedstrijd 

majorette/twirl. 

We zijn maar wat trots op onze 

Achterveldse meiden: Manouk v.d. Berg, 

Marinka v.d. Berg en Marloes Hazelaar. 

Een felicitatie ook voor het 

begeleidingsteam: de trainster Alma, 

degenen die de kleding verzorgen en de 

haren en alles wat daar bij komt kijken en 

natuurlijk ook de hele enthousiaste 

andere leden van DWS Danst.  

Een enorme stimulans! 

Na de laatste workshop dit voorjaar hebben zich weer elf meisjes 

aangemeld. 

Ongetwijfeld gaan we dit enthousiaste team kunnen zien bij het 

zomeravondconcert op 26 juni bij Huize St.Joseph. Op 22 juni start ook 

weer de volgende kwalificatie voor het komende Nederlands 

Kampioenschap. 
 

 

 

Nieuws van Muziekvereniging Door Wilskracht Sterk 
 

De afgelopen periode heb je 

DWS ongetwijfeld ook veel 

gezien en gehoord. 

Bijvoorbeeld tijdens tijdens 

koningsdag, 

dodenherdenking en de  

klompenavondvierdaagse. 

Daarnaast zijn in mei de 

workshops bij DWS gestart. 

Meer dan 30 enthousiaste 

talenten zijn gestart bij een workshop bij DWS. Op 26 juni, tijdens het 

zomeravondconcert, laten ze zien en horen wat is geleerd. 
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Oud papier voor DWS 

Op  1 juni (elke eerste zaterdag van de maand) staan de papiercontainers 

van DWS op de parkeerplaats bij de voetbalvelden (hoek 

Hessenweg/Klettersteeg). 

Brengt u dan ook uw oud papier naar de containers? De opbrengsten ervan 

gaan direct naar de muziekvereniging. DWS betaalt hiermee een deel van 

de personeelskosten, of aanschaf en onderhoud van de instrumenten. Zo 

zorgen we er samen voor dat het niet stil wordt op straat! 

n.b. voor mensen die slecht ter been zijn of het even niet uit komt, kunnen 

de jongeren van dagbesteding Klein Agteveld het papier bij u komen 

ophalen. 

Bel dan naar 06-29804711 voor een afspraak 

 

Bier, Barbecue, Bands: Redneck festival 
 

Hillbilly Henk komt voor de tiende keer 

zijn verjaardag vieren in Achterveld. 

Een spetterend wild-west-party met 

vaste ingredienten: bier, barbecue en 

bands. Een heel veel gewone fijne 

festivalbezoekers van alle leeftijden: 

vorig jaar 650 echt in alle leeftijden.  

Een redneck is de bijnaam voor een arme 

boer uit het diepe zuiden van Amerika. 

Het festival is dan ook ongedwongen, 

gewoon, voor iedereen die “de 

verjaardag” mee wil vieren.  

Achter de figuur van Hillbilly Henk zitten 

vijf achterveldse “rednecks” en samen 

met zo’n 20 vrijwilligers regelen ze alles zelf. 

Wil je ook in “comboy” stijl meevieren? Dan wel vooraf een kaartje 

regelen. 

Op www.redeckfestival.nl vind je alle informatie.  

 

http://www.redeckfestival.nl/
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               Geslaagd jubileum Shantyfestival De Ankervelders!  
 

Wat een geweldige dag was het zaterdag 11 mei op het 

Shantyfestival van De Ankervelders. Want zij vierde hun 

20-jarig jubileum en het was een groot succes!                                                
 

Ondanks het mooie weer buiten, was er nog meer 

belangstelling dan ooit tevoren. De gastvrije locatie zorgde 

voor een fantastische sfeer en iedereen voelde zich direct thuis.        

      De hele middag door werden we getrakteerd op prachtige 

shantyliederen en zeemanskoren. De muziek zorgde voor een vrolijke en 

gezellige ambiance, waarin jong en oud samenkwamen.     
 

Het mooie weer speelde zeker een rol in het succes van het festival. De 

zon scheen volop en er was volop gelegenheid om buiten te genieten 

van de muziek, het eten en de gezelligheid.    
 

We willen graag alle bezoekers, Shantykoren vrijwilligers bedanken 

voor hun bijdrage aan dit geslaagde jubileum. Jullie hebben er samen 

een onvergetelijke dag van gemaakt!                   

#ShantyfestivalDeAnkervelders #Jubileum #Geslaagd #Muziek 

#Gezelligheid #Gastvrijheid #Zonneschijn #Onvergetelijk 
 

 

 

 
De jubilerende 

Ankervelders 

worden  

toegesproken. 

 

 

 

 

 

Willem Snapper, secretaris@ankervelders.nl 

Voor reserveringen en boekingen van De Ankervelders: Willem van 

Middelaar 06 5364 2359  

mailto:secretaris@ankervelders.nl
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Vierdaagse 2.0 

Op de ochtenden van de 

klompenvierdaagse lopen de jongste 

leerlingen van t Startblok ook een 

ommetje. 

Voor de eerste keer, maar aan het 

enthousiasme te horen….. 

Het ommetje ging over de "t 

Agteveld: een prachtige plek om 

lekker met heel veel kinderen te 

spelen. 

 

Gezellige Klompen4daagse, ondanks het natte weer 
 

Alles was voorbereid. Mooie routes, pauzepunten met drinken en wat 

lekkers, de vergunning, inschrijvingen, de EHBO, verkeerregelaars. Alleen 

het weer, dat kun je niet plannen. Dus op dinsdagavond om 5 uur, wegens 

het dreigende onweer, toch besloten het die avond af te blazen. Gelukkig 

werkt de ‘tam-tam’ in het dorp goed en hoefden we slechts een handje vol 

mensen aan de deur teleur te stellen. 

Woensdag en donderdag waren mooie wandelavonden. De wandelaars, jong 

en oud, liepen routes van 5 of 10 km. Rondom Achterveld, door weilanden, 

mooie kleine paadjes en af en toe ook een modderig pad. Van dat laatste 

genoten de vooral de jonge deelnemers. 

Op elke route is een pauzepunt. Daar krijgen de wandelaars koffie, thee of 

limomade en wat lekkers. Het bijzonderste pauzepunt dit jaar was in de 

koeienstal. De route liep al door de stal en vanwege het slechte weer op 

vrijdag mocht het pauze punt ook binnen staan. Koffie tussen de koeien. 

En slecht weer was het vrijdag. Veel buien tijdens het lopen. Toch gingen 

alle wandelaars vrolijk, met plu of poncho, op stap. Naast alle wandelaars 

van de scholen en de individuele wandelaars ‘rollen’ de laatste avond ook 

een groep bewoners van Huize St. Jozef mee. De regen kon ook hen niet 

tegenhouden. Zij liepen de 5 km en hadden een gezellige pauzestop, met 

muzikale ondersteuning van enkele leden van voormalig Ach en Wee. De 

andere deelnemers liepen, achter DWS, een feestelijke ronde door het dorp. 

Dit jaar liepen 210 lopers van de scholen en 50 individuele wandelaars alle 

dagen. Zij kregen na afloop de felbegeerde medaille. 60 wandelaars liepen 

1 of 2 dagen mee. 
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De klompen4daagse loop je samen en organiseer je samen. We kunnen niet 

zonder alle vrijwilligers die dit wandelevenement in ons dorp tot een groot 

succes maken! Daarom heel veel dank aan iedereen die ook dit jaar weer 

heeft bijgedragen! 

Edwin, Kristel, Mieke en Afke 
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Indrukwekkende ervaring 
 

Begin mei heeft een groep mensen een bezoek gebracht aan verschillende 

voormalige concentratiekampen in het noorden van Duitsland. Deze 

driedaagse reis was op een voortreffelijke manier georganiseerd door Henri 

en Mirjam Schouten en José Huurdeman, tezamen met de gemeente 

Leusden. De deelnemers waren vooral nabestaanden van slachtoffers uit die 

kampen of personen die op een andere manier betrokken zijn bij de 

herdenking van de oorlog. Er was ook een bus vol uit Putten. De slachtoffers 

van de Puttense razia (586) waren ook daarheen gevoerd en slechts ± 50 van 

hen hebben dat 

overleefd! Veel van de 

gevangenen zijn binnen 3-4 

maanden na aankomst al 

gestorven van ellende! 

Bezocht werden een aantal 

concentratiekampen voorbij 

Hamburg. Als eerste het 

 concentratiekamp Wöbbelin 

(ruim 500 km.) en vandaaruit ook                                       

het kamp in Neuengamme                    Monument op de begraafplaats in Wöbbelin 

en ook de Lübeckerbucht bij de Oostzee.           

Alles bij elkaar was het uit en thuis zo’n 1450 km. Nu wil ik geen 

reisbeschrijving geven, maar een aantal impressies en gedachten die je 

tijdens en door zo’n reis opdoet. 

Het waren de eerste 3 dagen van Mei, overal herdenkingen van het einde 

van de Tweede Wereldoorlog, ook in Duitsland en zeker in de plaatsen bij 

en rond de voormalige KZ (concentratie kampen). Het was opvallend 

hoeveel zorg en aandacht de (regionale) bevolking besteedt aan het waardig 

omgaan met dit zware verleden. Schuldbewust en met respect en dat al 80 

jaar. We hebben 4 herdenkingsceremonies bijgewoond, niet alleen voor 

onze groep maar ook voor gasten uit andere landen zoals België, Frankrijk 

en Polen e.a.. Regionale bestuurders zoals burgemeesters, Kreisvoorzitters 

en zelfs de Landespresidentin van Sleeswijk-Holstein hield een emotionele 

speech. Ook onze burgemeester voerde het woord. Er was ook een 

bijeenkomst in een kerk.  

Bij meerdere verhalen klonk de zorg door over de verharding van het 

huidige politieke klimaat.  
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Waar grote overeenstemming over bestaat is dat er niemand oorlog wil. 

Maar ja, oorlog begint vaak met een sluipend proces waarin spanningen 

tussen groepen ontstaan en de wil om tot een gezamenlijke aanpak en 

oplossing van problemen steeds moeilijker 

bereikbaar wordt. Als het beleid verder gaat dan de polsstok (het draagvlak) 

reikt ontstaan er spanningen.  

Anderzijds als er maatschappelijk geen bereidheid is om (mede)mensen in 

nood te helpen wordt de wereld ook onleefbaar. Het volgende verhaal zette 

mij aan het denken. Een Nederlander, ook bij de herdenkingen aanwezig, 

vertelde dat hij na de oorlog vanuit Putten naar deze regio verhuisd was. Hij 

woonde nu al meer dan 40 jaren op het eiland Rügen in de Ostsee. Hij had 

verhalen van de plaatselijke bevolking meegekregen dat aan het einde van 

de oorlog de Russen vanuit Polen zeer dicht genaderd waren en de mensen 

doodsbang waren voor hun komst. Ze hoopten op de Amerikanen of de 

Engelsen. Zo bang waren ze, dat in veel plaatsen de vrouwen zelfmoord 

pleegden, in een plaats zelfs meer dan 600! Wie zou deze vrouwen toen als 

vluchteling opgenomen hebben? Dat was toen wel heel veel gevraagd. 

Echter ook nu zijn er vergelijkbare situaties en we moeten voorzichtig zijn 

om vluchtelingen allemaal onder een noemer van (ook legitiem) 

gelukszoekers te scharen. De discussie over het vluchtelingenvraagstuk is 

heel ingewikkeld en wordt vaak op een hoop gegooid met alle allochtonen, 

met de vele (ook nuttige) arbeidsmigranten, met “gelukszoekers”. 

Waarschijnlijk kan een wat praktischer beleid bijdragen aan het beter 

hanteerbaar houden van deze problematiek. Maar ja, dan belanden we echt 

in de politiek. Overigens, 

er vertrekken per jaar 

ongeveer 150.000 

Nederlanders naar het 

buitenland. 
 

Gerrit Tijmensen. 
 

 

                                           

 

 

 

                                          Herdenking in Neuengamme met o.a. burgemeester Bouwmeester 
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Wie wat waar (2) 

Inderdaad: dit is het zgn. 

Ossendrijverbruggetje. 

Deze brug is over de Barneveldse 

Beek een paar honderd meter ten 

oosten van de Stoutenburgerlaan.  

Het bruggetje ligt in het 

verlengde van het Schoolse 

Dijkje/ Schotse Dijkje dat loopt 

tussen Hessenweg en de     

Emelaarseweg.  

                                                                                 Zie kaartje het rode puntje (in midden) 
 

Het bruggetje was jarenlang een handige verbinding voor de vele 

(schoolgaande) fietsers naar Hoevelaken: nu zijn er zgn. 

voetgangerssluizen. 
 

De brug kreeg landelijke bekendheid door de zeer tragische gebeurtenis 

met Romy Nieuwbrug uit Hoevelaken. Ze werd hier opgewacht. 

Etappe 13 van het Marskramerpad loopt langs het Ossendrijverbruggetje. 
 

Bruggetjes speciaal voor wandelaars en fietsers (al dan niet aan de hand 

meegevoerd) over de Barnevelde Beek zijn er meerdere maar er is er (bij 

ons bekend) maar eentje met een naam. 
 

In de volksmond werd het bruggetje al jaren eerder met de naam 

“Ossendrijver-bruggetje” aangeduid. Officieel gebeurde dat op 20 

december 1989. De naamgever Henk Ossendrijver uit Achterveld was 

toen 25 jaar raadslid van de gemeente Leusden. 
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Dat hij een groot pleitbezorger was een brug te houden over de beek werd 

daarmee “voor altijd” bevestigd. 

Het initiatief om het bruggetje een naam te geven kwam van het CDA, zijn 

partij. De gemeente wilde het idee eerst in de zgn. 

straatnaamgevingscommissie” brengen, want ja er werd wel een nog zeer 

levend persoon “geëerd”.  Het argument dat dit geen straat was, maar een 

brug hielp. Ook verwachte de gemeente dat het bordje binnen de kortste 

keren tegen de vlakte gewerkt zou worden: gelukkig staat het er nog. 
 

De huidig brug die er nu ligt heeft een paar voorgangers gehad. 

De eerste brug dateert al van 1874: de kasteelvrouwe van Stoutenburg, 

vrouwe Luden, gaf hiertoe opdracht. 

Volgens de overlevering werd het bruggetje vroeger altijd onderhouden 

door “de buurt”. Bekend is dat een bewoner aan de Hessenweg elke ochtend 

naar de viering in Kasteel Stoutenburg 

ging en tegelijk onderweg een balk of 

een plank verving. 

De verbinding is ook een paar keer 

ingestort en langere periode 

onbruikbaar. Hier hebben we overigens 

geen foto’s van gevonden.  

In 1977 op Hemelvaartsdag hebben 

vandalen het bruggetje gesloopt en toen        

was er niks meer. 
Deze foto is uit 1972.                              
                                                          

De buurt zette een handtekeningenactie op en raadslid Henk Ossendrijver 

spande zich bijzonder in voor een nieuwe brug. Op 28 augustus 1980 werd 

een nieuwe brug met veel bombarie in gebruik genomen. Militairen lieten 

namelijk met explosieven een enorme waterzuil ontstaan!  

Een versje tijdens de opening: Ik hoop dat deze brug nog vele jaren mag 

overbruggen. En voor een ieder, die eens een heerlijk tochtje wil maken, 

geen brug te ver zal zijn” 

Het “officiele” bordje met “Ossendrijverbrug” is zonder enige bombarie 

geplaatst door de gemeentewerken: geheel in lijn met de houding en 

werkwijze van de naamgever.  

Bron: www.openstreetmap, Leusder Krant 23 mei 1990, archief CDA 

http://www.openstreetmap/
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Nieuws van Geloofsgemeenschap  
                    Sint Jozef: 
 

     Berichten van de Locatieraad  

 

Kerkhof 

We hebben de vergunning binnen om 

de urnenmuur uit te breiden met twee 

muren. Inmiddels zijn wij bezig met het 

aanvragen van offertes. 

Wordt er in de toekomst nog 

begraven? Die vraag stelde ik vorige maand. Het aantal 

begrafenissen zal, 

zeer waarschijnlijk, gaan dalen. In gesprekken met diverse mensen 

waarom gekozen wordt om te begraven komt als pluspunt naar boven dat 

het afscheid in de kerk en het lopen naar de begraafplaats als een 

waardevol ritueel gezien wordt. 

Als nadeel voor begraven komt regelmatig naar voren het onderhoud van 

het monument. In de locatieraad zijn wij in gesprek met elkaar om na te 

denken over een eventuele oplossing. Heeft u een idee? 
 

Oecumene De Glind 

In onze vergadering van april is het bestuur van Dorpskerk de Glind op 

gesprek geweest. Ook zij zien dat er minder mensen naar de kerk en 

gespreksavonden komen. We hebben met elkaar afgesproken dat we gaan 

kijken of we meer vieringen gezamenlijk en ook gespreksavonden 

gezamenlijk kunnen houden. 

 

Fusie St. Lucasparochie en St. Maartenparochie 

Tijdens de viering dit Pinksterweekend is in onze St. Lucasparochie en 

ook in de St. Maartenparochie de naam van onze nieuw te vormen 

parochie bekend gemaakt: 

Parochie van de Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef 
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Mededeling die in de viering is gedaan: 

“In de gekozen naam komen de drie belangrijkste mensen terug uit het 

evangelie: Maria, Jozef en Jezus. We komen hen in ons liturgische en 

pastorale leven iedere dag opnieuw weer tegen. 

Het familieleven van deze familie straalt vrede, vertrouwen en geloof uit, 

ook vandaag in een wereld waarin mensen op veel plekken van elkaar zijn 

vervreemd. De ontwikkelingen in de maatschappij zien we terug in onze 

parochie: bv. de komst van mensen uit landen ver weg: zij geven op veel 

plekken een nieuw en ander accent aan ons parochieleven. De parochie 

zou een “thuis” moeten zijn voor iedereen. Hoe verschillende we ook zijn 

in ons denken, geloven en leven. In die zin is de geloofsgemeenschap ook 

een oefenschool: je hebt elkaar niet uitgekozen, je “bent elkaar gegeven”, 

we zijn familie van elkaar. 

Ik hoop van harte dat de nieuwe parochienaam ons vele jaren en op 

verschillende manieren mag blijven inspireren. Harrold Zemann” 

Op de vraag of we in de nieuwe parochie gaan werken met twee 

Eucharistisch centra of dat het er één wordt en dan op welke locatie, is 

nog geen antwoord op gekomen? 

 

Rooster 2024 

Het rooster voor de tweede helft van 2024 is weer ingevuld. Dit half jaar 

zou de kerk 1x per maand gesloten zijn, als we niet de werkgroep 

Samenkomst hadden. Zij verzorgen weer vieringen zodat we ieder 

weekend open zijn. Soms op een zaterdag en meestal op een zondag. 

 

Vrijwilligersbrunch 2024 

Heeft u 30 juni al in uw agenda gezet? We zien onze vrijwilligers graag 

om 10.00 in de kerk waar Koos Egtberts zal vertellen over glas-in-lood 

ramen. Aansluitend willen wij graag samenkomen met onze vrijwilligers 

als dank voor het vele werk dat door u allemaal verzet wordt.  

Er komt nog een officiële uitnodiging. 

 

Ginette van de Grootevheen 
 
 
 
 
 



33 

 

Oecumenische openluchtviering 23 juni 

10.00 uur 

Plein voor de Dorpskerk in De Glind 
 

                     met extra aandacht voor leerlingen van groep 8 

 

Zondag 23 juni is de openluchtviering van de geloofsgemeenschap uit 

Achterveld en de protestantse gemeente uit De Glind en Achterveld. Net 

zoals andere jaren zal de viering gehouden worden op het plein voor de 

Dorpskerk van De Glind.  

Deze keer zal het thema zijn: ‘Wie is hier vreemd?!’ 

Vreemdeling zijn. Dat overkomt ons allemaal. Als we verhuizen, als we 

op vakantie zijn, of, veel moeilijker als we moeten vluchten omdat ons 

leven, ons bestaan in gevaar is.  

Hoe wil jij dan tegemoet getreden worden? Word je met open armen 

ontvangen of word je met de nek aangekeken? En hoe ontvang jij de 

vreemdeling die jij ontmoet? 

Zit je nu in groep 8 dan ben je straks ook ‘vreemdeling’ op je nieuwe 

school. Hoe zal dat zijn? Hierover willen we met elkaar nadenken. 

De leerlingen van groep 8 van de basisscholen in Achterveld en De Glind 

krijgen voor deze viering een eigen uitnodiging. Zit je kind ergens anders 

op school in groep 8 en wil je naar deze viering komen, stuur dan een 

mailtje naar ds. Mieke Groen, predikant@dorpskerkdeglind.nl 

De viering zal worden voorgegaan door predikant Mieke Groen en 

Mariëlle Voskuilen. De Vlindertjes en DWS  

zullen hun medewerking verlenen. 

Aan u wordt gevraagd om een stoel mee te nemen, 

zodat u lekker buiten kunt zitten.  

We hopen op mooi weer en een mooie viering. 

Mocht het toch regenen, dan gaan we de kerk in.  
  

mailto:predikant@dorpskerkdeglind.nl
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Broederschap van Kevelaer Amersfoort en ’t Gooi 
 

 

Op maandag 29 juli organiseren wij weer een 

dagbedevaart naar Kevelaer. 

Het thema voor dit jaar is: Ga met ons mee. (Lk 

24,13-35) 

We zullen een gevarieerd programma aanbieden, en 

er is natuurlijk ook tijd voor ontspanning.  

Voorgangers zijn dit jaar o.a. pastoor H. Zemann,  

pastor Fred Kok  en pastor Antoinette Bottenberg. 

Vertrek rond 08.00 uur en we verwachten rond 21.30 uur weer thuis te 

zijn. 

Mocht u interesse hebben voor deze dagbedevaart, dan kunt u zich 

aanmelden via achterveldnaarkevelaer@kpnmail.nl  

Bellen kan natuurlijk ook: 06-53942312.   Na aanmelding ontvangt u het 

inschrijfformulier. Aanmelden kan tot 7 juli. 

De buskosten bedragen € 50.00 p.p. We organiseren dit jaar ook een 

gezamenlijk diner met alle pelgrims, kosten hiervoor € 28.00 Kinderen 

krijgen korting op de reis en het diner. 

Tot ziens in Kevelaer. 
 

Namens het bestuur, 

Ton Ossendrijver 

 

mailto:achterveldnaarkevelaer@kpnmail.nl
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Vieringen 

De vieringen zijn online mee te kijken via kerkdienstgemist.nl.  

Zoek op St. Jozefkerk Achterveld 
 
Zo 2 juni    9.15 uur  Woord-&Communieviering vg. pastor  

                                            Rini Bouwman  

                                            m.m.v. Vivente 

 

Zo 9 juni  10.00 uur Gebedsviering vg. Anja v Rossum en 

                                             Henri Schouten  

                                             m.m.v. St. Caeciliakoor 

 

Zo. 16 juni   9.15 uur  Eucharistie, vg. pastoor Harrold Zemann 

                                             m.m.v. Vivente 

 

Zo. 23 juni   10.00 uur  Openluchtviering in De Glind vg. ds. Mieke Groen 

                                              m.m.v. De Vlindertjes 

 

Zo. 30 juni   10.00 uur   Samenkomst, spreker Egtberts  

                                              over glas en loodramen 

Zo 7 juli    9.15 uur   Eucharistie, vg. pastoor Harrold Zemann 

                                              m.m.v. Vivente 

  

Zo. 14 juli  10.00 uur Gebedsviering vg. Anja v Rossum en Anita Snik 

                                             m.m.v. St. Caeciliakoor 

 

 

 

Intenties                                                                                                                                                                                                  
 

Intenties 2 juni 

Johannes Gerardus van den Hengel 

en echtgenote Antonia van den 

Hengel -van den Hengel 

Adrianus Johannes van Kooij en 

Johanna Maria van Kooij – van den 

Hengel 

 

Intenties 9 juni 

Jgd. Christien Schipper – van 

Valkengoed en intentie voor Piet van 

Valkengoed 

Christina Aleida Maria van den 

Hengel 

Joannes Hermanus van den Hengel 

en Antonia Wilhelmina van den 

Hengel - Hilhorst 
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Intenties 16 juni 

Jgd. Petrus Cornelis Noortman en 

intentie voor Theresia Elisabeth 

Noortman – Germes 

Jgd. Daan Blom en intentie voor 

Cilia Blom - Tolboom 

Clemens van Esveld en Bep Esveld – 

de Vette 
 

Intenties 23 juni 

Viering in De Glind geen intenties 
 

 
 

 

Intenties 30 juni 

Geen 
 

Intenties 7 juli 

Johannes Gerardus van den Hengel 

en echtgenote Antonia van den 

Hengel -van den Hengel 
 

Intenties 14 juli 

Jgd. Theresia Elisabeth Noortman – 

Germes en intentie voor Petrus 

Cornelis Noortman  

 

Familieberichten 
Overleden: 

21 april Theodora Wilhelmina Zwambag – van den Hengel, 85 jaar 

27 april Wilhelmus Lambertus Houtveen, 79 jaar 

1 mei Johannes Gerardus van den Tweel, 99 jaar 

1 mei Richardus Kerkhof, 91 jaar  

Dopen:  

Voor de volgende doop kunt u opgeven graag bij het 

secretariaat, achterveld@stlucas.nu 

 
 

Activiteitenkalender  
 

De gehele week DAVA-activiteiten Buurthuiskamer/Moespot 

Za 1 jun 10u Open Tuin  Glinstertuin, Boshuisweg, de Glind 

Zie ook https://amersfoort.groei.nl/ 

Zo 2 juni Natuurtocht 
www.desingelsachterveld.nl 

De Singels/de Fliert 

Wo 5 jun 14.30 Voorleesfeestje “Op de 
bouwplaats” 

Bibliotheek Achterveld  

Do 6  jun Stemmen voor het Europees 
Parlement 

 

Vr 7 jun 10u Ukkie Café  Buurthuiskamer 

Vr  7 jun 20u The Lasses met Siard de Jong Schaapskooi Agteveld 
www.schaapskooiagteveld.nl 

Za 8 jun 10u Excursie in het Moosterveld: 

Groot Zandbrink in bloei 
Aanmelden via  
https://www.degroenebelevenis.nl 

mailto:achterveld@stlucas.nu
http://www.desingelsachterveld.nl/
http://www.schaapskooiagteveld.nl/
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Za 8/zo 9 juni 12/17u Atelier- en KunstRoute www.atelierroute.org 
Za 15 jun 9-12u Boekenmarkt WOII 

documentatiegroep40-45.nl 
De Moespot 

Vr 21 jun Dorpstv Achterveld 12,5 jaar!  

Za 22 jun 10-12.30u Give a Shit (poep doneren) 
www.giveashit.eu 

Boerderij Compostering van den Hengel  
Hessenweg 112 

Za 22 jun 16u Redneck Festival 
www.redneckfestival.nl 

Grote Fliertweg 

Zo 30 jun Gluren bij de buren https://glurenbijdeburen.nl 
Wo 26 jun 
19.30u 

DWS zomeravond concert  Voortuin Huize St.Joseph 

Za 29 jun 10u Open dag Blommendaal 
met Oa de Ankervelders 

Zorgboerderij Ruifweg 

Vr 5 jul 10u Ukkie Café peutergym Buurthuiskamer 

Za 6 juli 9u DWS rommelmarkt  De Moespot 

Zo 7 jul 11u Café Racerdagen  De Moespot 

Za 13 juli Imkerijdagen Hoeve Groot Zandbrink 

Ma 15-vr 19 juli Bouwdorp Kerstens Sportpark 

Vr 2 aug 10u Ukkie Café knutselen Buurthuiskamer 
5-11 aug Open Eemelaar toernooi Kerstens Sportpark 

Za 10 aug Open tuinendag “Rondje 
Tuinen”  

Diverse in de buurt. O.a. 
pluktuinstoutenburg.nl 
struykgewas.nl; glinstertuin.nl 
tuinhubertushof.nl 

Ma 12-za 17 
aug 

65ste Tour de Junior Achterveld!!  

Wo 14 aug 11-de Braderie CV De 
Puupenkoppen 

Jan van Arkelweg / de Moespot 

Za 24 aug 11u Oogstfeest  Hoeve Groot Zandbrink 
Zo 1 sep ABTB 2.0 fietstocht  

Zo 1 sep 12.15u AMBC Rondje puzzelen De Moespot 
Vr 6 sep 10u Ukkie Café muziek op schoot Buurthuiskamer 

Vr 6 sep 16.30u Senioren smullen: opgeven  
wim261@hotmail.com 

Verjaagde Ruiterweg 21 

Za 14 sep Nationale monumentendag O.a. Molen de Olden Florus 
aan de weg naar Terschuur 

Za 14 sep 
12u 

Gazonmaaierrace  Hessenweg 234a 

 

 Alles onder voorbehoud. Raadpleeg de website van de organisatie 

http://www.atelierroute.org/
https://achterveld.net/locations/boerderij-compostering-van-den-hengel-zn/
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Pastores  Lucasparochie:  

Harrold Zemann:         h.zemann@parochie- sintmaarten.nl 

Nelleke Spiljard;           n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl 

Rini Bouwman:       rini.bouwman@stlucas.nu 

Johan Rutgers                  johan.rutgers@stlucas.nu 

Marcel Sarot m.sarot@parochie-sintmaarten.nl 
                                                                                                                                                                                                                          

Pastores zijn bereikbaar via 033-4941261 
  

Locatieraad Sint Jozef: 

Ginette v.d. Grootevheen, voorzitter.          06-57219590 

Dorien Ossendrijver, secretaris                   0342-452585 

Joop Voorburg, penningmeester 0342-451693     
 

Secretariaat St. Jozef:                      Redactie Trefpunt: 

Hessenweg 325                                   Corina van Dijk      - 451616 

3791 PJ Achterveld                               Marian Horst         06-15020362 

Tel.  451420                                               Jaap Schouten              - 452251 

 Juliëtte Struijk-    06-30531470 

Openingstijden secretariaat:                                     Schouten                              

Maandag - dinsdag – woensdag -             Abonnementen en bezorging 

donderdag 10.00 - 11.30 u                          Ina de Vette                 - 452273 
        

                                            Banknr.NL62RABO 0152015787             Lay-out:              Corina v. Dijk 

 Banknr. Kerkbalans:                                   

 NL53RABO 0300702884           Abonnement Trefpunt  

 Activiteiten Jozefkerk Achterveld:                    éénmaal per jaar verzoek   

NL14RABO 0159468094                                  voor  vrijwillige bijdrage                                         
                                                                             

Werkgroep Caritas:                                      QR code om een 

www.caritasstlucas.nl                                                                        vrijwillige bijdrage 

NL30RABO 0347802230                              te doen voor het     

t.n.v. WCA. o.v.v. donatie                                                         ontvangen van  Trefpunt.                            
 

E-mail adres kerk:             achterveld@stlucas.nu                                              

E-mail adres Trefpunt:     trefpunt@stlucas.nu                                                                                                                       

Copy Nieuwsbrief:              lucasbrief@stlucas.nu                                                     
                                                                                             

Website: www.stlucas.nu,    

Trefpunt online lezen via https://stlucas.nu/parochiebladen.  

mailto:h.zemann@parochie-%20sintmaarten.nl
mailto:n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl
mailto:rini.bouwman@stlucas.nu
mailto:johan.rutgers@stlucas.nu
mailto:achterveld@stlucas.nu
mailto:trefpunt@stlucas.nu
http://www.stlucas.nu/
https://stlucas.nu/parochiebladen
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